İŞTE 
BELGESİ 


RERES EURO 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


NS 


Voici la liste des divers mouvements européens, nationalistes ét révolutionnaires, 
l qui partagent notre conception de l'Europe, 


| ANGLETERRE : National Front, de Chesterton et Tyndall, 
) SUEDE : Nysvenska Rorelsen de Peer Engdhal 
FINLANDE : Petits Paysans, de Vennamo (18 députés). 
ESPAGNE : Fuerzas Nuevas, de Blas Pinar (20 députés). 
ITALIE : Movimento Sociale Italiano , d'Almirante (25 députés). 
| (GRECE : Mouvement du 4 aoùt, du Colonel Ladas 
HOLLANDE : Diest Volks Unie 
(TURQUIE : Parti de Unite Nationale, du Colonel Asplan Turkesh (16 députés) 
BELGIQUE 


Ordre Nouveau Belgique, et Volks Unie, de Ven Der Elst (22 députés). 


k ALLEMAGNE ` Aktion Neue Recht du Docteur Pohlman 


SUISSE - Action Nationale et Mouvement Républicain (11 députés) 


PORTUGAL Legiao Nacional, de Luis Fernandes, fraction nationaliste de Action 
Nationale Populaire 


FRONT NATIONALIN KARDEŞ PARTİLERİ; "İŞTE, ipa 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


ù mizi paylaşan, milliyetçi ve ihtilalci hareketler." 
çesitli Avrupa ülkelerindeki faşist partilerin adi 


n Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi var. 
<i “diye yazılmış) 


3 € > 


Fransa'daki faşist parti Yeni Düzen. tıpkı MHP gibi kömündo 
kampları kuru) Bu kamplarda eğitilen militanlar, işçiler Ve 
öğrenciler üzerine sald milar düzenliyorlar 


Elazığ'da gazetemiz çalışanı W7 
Baki Angın'ın ve 4 yurttaşın 
öldürülmesi protesto ediliyor 


TiKP: ÜYEMİZ. | 
BAKI ANGIN'IN | 
ÖLDÜRÜLMESİNİ 
NEFRETLE 

KARŞILIYORUZ 


e Turizm Tanıtma Bakanlığı 
İstanbul Basın Merkezi 
Müdürü Verel, gazetemize 
başsağlığı diledi 
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HABER MERKEZİ 
Önceki gün Elazığ'da 
meydana gden olaylar 
sırasında gazetemiz çalı 
şanlarından Baki Angın' 
ın faşist saldırganlar tarafından katledilmesi tepkiyle karşılandı. Dün sa 
bah gazetemiz çalışanları 
yaptıkları toplantıda, Baki Angın ve diğer dört 
yurttaşı katleden faşisi 
güçlere karşı mücaddelerini sürdürmeye ve bu cinayet örgütlerini, katilleri 
tek tek ortaya Çıkarmaya söz verdiler. 

Öte yandan bir açıklama yapan TİKP, ftstanbul İl Örgütü, Baki 
Angın'ır üyeleri olduğunu bdirterek, arkadaşla- 


Baki ANGIN'ın 


anısına 


Gazetemizi. hiç ziyaret ettiniz mi? Eğer 
geldinizse, esmer, simsiyah saçlarıyla, ortada bitişmiş gür kaşlarının altından gülerek bakan 


Baki Angın gazetede görevi başında... 


simsiyah gözleriyle sizi "Hoş geldiniz" diyerek 
karşılayan Baki'yi görmüşsünüzdür mutlaka. Ya 
da telefon ettiyseniz gazetemize, "Alo buyrun 
Aydınlık'' diye söze başlayan Baki'nin yumuşak sesini duymuşsunuzdur. 

Yoksul bir köylü çocuğuydu Baki. Hayatın 
her türlü çilesini çekmişti. Acılar, unu yaşından 
büyük gösterir ve Aydınlık'ın kapısında bir Anadolu insanının olgunluğu ve vakarıyla otururdu. 
Köyünde, okulunda, fabrikada, işçi mahallesin- 
de ve bilinçle yerine getirdiği Aydınlık'taki gö- 

(Devanu Sa.7, Sü.9'da) 


Aydınlık 


rna ve Gazetemiz çalışanlarına başsağlığı dilediler. TİKP İstanbul İl 
Örgütü, Baki Angın'ın, 

(Devamı 52.7, Sü.6'da) 


BAKİ ANGIN'IN 


HAYATI 
5. SAYFADA 


ELAZIĞ'DA 
GERGİNLİK 


DEVAM EDİYOR 
7. SAYFADA 


im, ei 


VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


a e E 


en) adlı faşist Partinin amblemi ve bildirilerinden bir bölüm 
"Bolşevizme ölüm, Fransız milliyetçileri demokrasi rezaletine ve Bolşevik uşaklarına her 
zamankinden daha fazla karşıdır. Milliyetçi devrim Moskova'nın ve Pekin'in uşaklarının 
defterini dürerektir" 


, Anısını mücadelemizde yaşatacağız. 


CHP ORTAK GRUBU SON SALDIRILARI GÖRÜŞTÜ 
Ecevit: Köşeye sıkışanlar, 
devletin bir kesimini kışkırtıyor 


© Ünsal Kontrgerilla 


konusunun Mecliste 
ele alınmasını istedi 


ANKARA (AA) 

CHP Ortak Gruhun- 
da dün Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal'ın şiddet olayları ile ilgili olarak genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
üzerinde yaptığı konuşmada Ecevit, "Köşeye sıkışmış bazı kişilerin, devletin bir kesimini açıkça Hükümete karşı kış 
kırtimaya çalıştıklarını" 
söyledi. CHP Erzincan 
Milletvekili Karsu, Hükümeti eleştirirek "'Sayın 
Başbakanın iyiniyeti sadece zaman dolduruyor" 
dedi.Ünsal ise yaptığı konuşmada, Fehmi Altınbilek, Komando Ayvaz, 
Yılmaz Durak ve Cihat 
Akyol daha nice suçlunun neden hâlâ yargıç 


(Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


— =E . X 
3 kişiyi öldürmek ve 14 kişiyi y suçundan yarglanan komandolar. (Foto: AYDINLIK) 


10 KOMANDO, 
CİNAYET ÇETESİ KURMA 
SUÇUNDAN YARGILANIYOR 


İS''ANBUL (ÖZEL) 

Devletin birliğini bozmayı amaçlayan çete 
oluşturarak giriştikleri çeşitli eylemler nede 
niyle MHP Şişli Gençlik Kolları Başkanı Yunus 
Meral, Yusuf Batmaz, Coşkun Akbulut, Erdo- 
(Devamı Sa.7, Sü.3'de) 


© Fransız faşist Yeni 
Düzen Partisi OAS 
örgütünün devamı 


olarak kuruldu 


e Partinin Başkanı 
Hindiçini ve Cezayir "de 
halka karşı katliamlar 
düzenlemiş eski bir 


ÇARŞAMBA 
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ARALIK 1978 


300 KURUŞ 


HALKA VE DEMOKRASİYE KARŞI 
AÇIKCA HİTLER'İ SAVUNAN 


Fransız faşistleri 


Mehmet Ataberk ve Nuri Çolakoğlu'nun 
Çin'de yaptıkları gezi izlenimlerinin 2. bölümü 


© Dörtlü Çetenin zincirlerinden 
kurtulan işçiler, sanatçılar anlatıyor 


© Şekersatıcısı milletvekili 
Ciang Bing-guev 


ir ET 


| 
| 


paraşütçü komando © Efsanevi “Demir Kizlar” 
eren Bozan Partisinin PAZARTESİ BAŞLIYORUZ ` 

sloganlarından biri 

"Yaşasın beyaz ırk” 


e Kardeş partiler içinde 
yer alan diğer partiler, 
Avrupa'da açık Nazi 


faaliyeti yürütüyor 
PARİS(ÖZEL) 
Fransa'nın Nazi Partisi olan "Ordre 
(Yeni Düzen) "Albay Alpaslan Türkeş'in Milli Hareket Partisini 


Nouveau" 


kardeş Parti" ilanetti. Faşist Parti, yayınladığı kardeş Partilerlistesinde Türkiye'den 16 milletvekili 
olan MHP'nin Avrupa konusunda faşist tezleri benimsediğini açıkladı. 
"Ordre Nouveau" adındaki faşist Parti, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransa' 
daki Cezayirlileri katleden ve Cezayir'de faşist, 
ırkçı faaliyetlerin beyni 
olan OAS'ın (Gizli Silahlı 
Teşkilatın) bir devamı olarak kuruldu. Zamanın 
Devlet Başkanı General 
De Gaulle'e suikast ter 
tipleyen, binlerce Cezayiri ve Arap işçinin, 
yurtseverin kanına giren 
OAS, bu gün Fransa'da 
"Front National" (Milli 
Cephe) adı altında faaliyet gösteriyor, Front National adındaki bu Faşist, 
Partinin Başkanı Jean 
Marie Le Pen, Fransız 
emperyalizminin Hindiçini ve Cezayir saldırıların- 
da paraşütçü komando olarak yer aldı. 
(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Üniversitelerarası 


Kurul, Üniversite 
Yasa Tasarısını 
bugün görüşüyor 


HABER MERKEZİ 
Üniversitderarası Kurulun,hükümetin hazırladığı yeni. üniversite yasa 
tasarısını bugün görüşme- 
ye başlayacağıbildiriliyor 
Üniversitderarası Kurulun tasarılar üzerindeki 
incelemelerinin iki gün 
süreceği ve toplantının 
sonunda üniversitelerin 
görüşünün açıklanacağı 
bdirtildi. 
Daha önce tasarı üniversite ve yüksek okulla- 
(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


ÜNİVERSİTE YASASI 
GÖRÜŞÜLÜRKEN 


Doç.Dr. 
Bülent TANÖR 


7. Sayfada 


NECATİ GÜNGÖR 


Yazı;röportaj ve hikayeleriyle 


AYDINLIK'ta 


İşveren, Devrimci Maden-İş üyesi 
6 işçi önderini dün işe almadı 


DEMİR DÖKÜM 


ejz MADEN-İS'İZ 


alınteri 


Muhitün Sirer 


RUSYADAN PETROL MU ALIYORUZ, 
PETROL ARAMA 
İMTİYAZI MI VERİYORUZ! 


Moskova'dan dönen Köprülüler ayağının tozuyla bir açıklama yaptı: 

"Rusya ile petrol anlaşması imzalayamadık 
ama 70 milyon dolarlık malin satış bağlantısını yaplık. 

"Petrol alımı anlaşmasından da umudumuzu 

(Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


İŞÇİLER BİZİ EL ÜSTÜNDE 


DİRENİŞTE 


© Devrimci Maden-iş 
Genel Başkanı 
Şükrü Özbayrak: 
Asla taviz 
vermeyeceğiz” dedi 

© İşçiler, arkadaşları 
işbaşı yapana 
Kadar direnişi 
sürdüreceklerini 
açıkladılar 

ISTANBUL(ÖZEL) 


m işçileri 


içeri 
ine, dün sa 
bah vardiyasından itibaren yeniden direnişe geç 
tiler. Bilindiği gibi Demir Döküm Fabrikasında 
önceki gün de dört saat 
süren bir direniş yapılmış 
ve Devrimci Maden-İş 
Sendikasından bir grup 
işçi işverenle sözlü anlaş 
ma Sağlayınca direnişe 
son verilmişti. 

Bu arada işverenin olayı karşıt sendikaların 
çatışması şeklinde ele alması ve her iki taraftan 

(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


AET ve NATO, 
gs s 
Türkiye'ye 
ekonomik yardımı 
örüşüyor 
HADİ ULUENGİN 
BRÜKSEL'D 
BİLDİRİY 
Ortak Pazar Ülkeleri 
Hükümet Başkanları ve 
NATO Sâvunma Ba 
kanları toplantısında Türkiye'ye yardm e 
alınan başlıca 
arasında. Hasan Esat I 
ın Avrupa Grubu B - 
lığına seçilmesi Türkiye' 
(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


Okuyuculara iki şıklı bir bilmece sorarak 
başlamak istiyorum. Sorulara geçmeden şu 
alıntıyı okuyalım: 

"Olayları halk değil, gruplar biraraya gelerek önler. Gruplar biraraya gelerek herhangi 
bir grup hakkında karar alırlar. O grup uymadı mı, o zaman Tunceli o gruba mezar olur. 
Biz veliler toplantısındâ da belirttik. Eğer olayların çıkmaması için bize ........... vazgeçin diyorsanız, kesinlikle hayır. Biz vazgeçmeyiz ve olaylar da olabilir." 

Sorularım z şunlardır: 

1. Yukarıdaki sözler kime aittir? 

2. Alıntıda noktalı bırakılan yerde hangi 
sözcük vardır? v 

Önce birinci soruyu irdeleyelim. Yuksek 
bir devlet yetkilisinin ağzından çıktığı izlenimini veren bu 'sözler kime ait olabilir? 12 
Mart döneminin bir sıkıyönetim komutanına 
mı? Faik Türün'e mi? Türkeş'e mi? Y oksa anarşiyi nasıl önleyeceği konusunda Ecevit'e 
akıl vermek üzere Brejnev'in yolladığı bir 
Rus ajanına mı? Evet saydığımız zevattan 
hepsine de yakışıyor. Sözlerin asıl sahibi ise 
bir öğretmendir. “Halkın Kurtuluşu" adlı 
sahte solcu tekkenin elebaşılarından öğretmen Özden Mizrak, Tunceli'de 1300 kişinin 
katıldığı bir toplantıda aynen yukarıdaki 
sözleri söylem iştir. 

1300 Tuncelili, sahte solcuların yarattıklari kargaşalık ve giriştikleri saldırılar hakkında tedbirler almak için bir toplantı düzenlemişterdir. Bir halk komitesi kurarak gidişe 
dur demek isteyen halk, karşısında sahte 
solcu zorbaları bulmuştur. Bir konuşma yapan öğretmen Özden Mızrak, halka meydan 
okumuştur. Daha sonra ise sahte solcular 
halkı gericilikle suçlayan bildiriler dağıtmışlar ve toplantıya katılanların evlerine gidip 
tehditler savurmuşlardır. 

Adam 1300 kişinin karşısına geçip olayları kendilerinin çıkardığını açıkça ilan ediyor. Bâzı gruplar hakkında kararlar vermekten sözediyor. Tunceli'yi mezar yapacaklarını, yani bazı kişileri öldürebileceklerini 
açıklıyor. Olayları bundan sonra da sürdüreceklerini herkesin önünde pervasızca söylüyor. Üstelik yüzünde maske de yok. Bütün 
bunları açıktan açığa yapıyor. Yani cesur, 
Yani kimseyi takmıyor. Hakkında herhangi 


Bilmece 


Hasan Yalçın 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üyesi 


bir soruşturma açilmayacağından, Yaptığı 
itirafların delil olarak kullanılmayacağından 
son derece emin. Neye dayanarak böylesine 
rahat hareket edebiliyorlar? Halka meydan 
okurken kime sırtlarını dayamaktadırlar? 

Sahte solcu elebaşılarının gerçek kimliği 
işte bu Soruların cevaplarındadır. Onlar izinlidirler. Halka kabadayılık yapmaları için onlara tam yetki verilmiştir. Pervasızlıklarının 
sebebi budur. Özden Mızrak'ın öğretmenliği 
ise sadece devletten maaş aldığı bordrodadır. 
Bir paravanadır. Sahte solcu elebaşıların gerçek nitelikleri ve meslekleri, Türkeşlere, Türünlere, Rus ajanlarına yakışan tutum ve 
sözlerinde sırıtmaktadır. 

Sahte solcular Tunceli TİKP binasını işte 
kendilerine verilen bu yetkiye dayanarak 
kurşunlamışlardı. Gene TİKP yöneticilerine 
pusu kurarken, sokaklarda insanlara saldırırken, kitabevi yağmalarken, ev taşlayıp basarken de bu yetkiyi kullanmışlardı. Nitekim, 
kıllarına bile dokunulmadı. Haklarında soruşturma bile açılmadı. Aksine teşvik gördüler. Jandarma ve polis onların kurşunladığı 
parti binasında kanunsuz arama yaptı. Kitapçıyı yağmalarken ve TİKP yöneticilerine 
saldırırlarken polis oiup biteni keyifle seyretti. Daha yeni bir örnek verelim: TİKP yöneticilerinden Süleyman Ergün sahte solcu bir 
grubun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. 
Emniyet 2. Şube Müdürü Özdener Polat yaralı arkadaşımıza, "Ben senin ölünü bekliy ordum, Seni taksiyle kaçıracaklardı ne oldu?" 
dedi. Gerçekten sahte solcuların planı Özdener Polat'ın söylediği gibiydi. Ancak bazı tesadüfler sonucu amaçların; gerçekleş tirememişlerdi. Sahte solcuların başıbozuk zorbalığının gerisinde bazan Brejnev'in bazan 
Kontrgerillanın iğrenç yüzü şırıtmaktadır. 

Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Boş bıra- 


Tütün piyasası daha açılmadan 


TEFECİ-TÜCCAR KARABORSAYLA 


kılan yere "saldırganlık" sözcüğünü koyarak 
bir kere daha okuyalım : "Eğer olayların çıkmaması için bize saldırganlıktan vazgeçin diyorsanız, kesinlikle hayır. Biz vazgeçmeyiz 
ve olaylar da olabilir." Tam yerine oturduğu 
görülüyor. Aynı yere "kışkırtıcılıktan”, 
"Kontrgerillacılıktan", "faşistlikten”", “revizyonistlikten” sözcüklerini de koyabilirsiniz. 
Aslında soruyu, "Noktalı bırakılan yere en 
yakışmayan, en aykırı düşen sözcük hangisidir?" diye sormamız gerekirdi. O en aykırı 
sözü işte Özden Mızrak söylüyor: “Bize devrimcilikten vazgeçin diy orsanız vazgeçmeyiz, 
kesinlikle hayır..." 

11 bin nüfuslu Tunceli'de 1300 kişi toplanmış, "saldırganlıktan vazgeç” diyor. Ce 
vapları: Hayır "'devrimcilikten vazgeçmeyiz." 
Herkes fikrini serbestçe açıklasın deniyor. 
Cevap: "Gruplar karar verir. Mezar yaparız. 
Devrimcilikten vazgeçmeyiz.” Bir halk komitesi kurulsun ve huzuru Sağlasın. Cevap: 
"Olayları halk önleyemez. Devrimcilikten 
vazgeçmeyiz. Olaylar çıkabilir." İşte onların 
“devrimcilik"'leri budur. Her biri bir avuçluk 
yedi tekkenin elebaşılarının halka karşı zorbalığı bölücülük, saldırganlık, kışkırtıcılık, 
mezar yapmak. Toplantıya katılan halk, "Bu 
yapılanları faşistler bile yapmaz" demiştir. 
Evet sahte solcuların ağzında devrimcilik, faşistlikten de faşist bir anlam kazanıyor. Onlar devrimciliği gözden düşürmekle görevlendirilmişlerdir. Bütün yaptıkları budur. 

Kim vermiş bunlara "devrimci" adını. 
Bunların isim babası da bazan Kontrgerilla, 
bazan Rusya'dır. Tuncdi halkının devrime 
duyduğu sevgiden onu ezmek için yararlanma şeytanlığından başka bir şey değildir yapılan. Halkımızın "Kontrgerilladan hesap soralım” talebini yükseltmesi karşısında köşeye sıkışan caniler sahte solculukta bir çıkış 


yg 


—ŞİRAN GÜMÜŞHANE 


Gümüşhane'nin Şiran ilçesi 


çilik adaylığına müracaat eden Şakir 


noktası bulduklarını sanıyorlar. Sadece Tunceli'de değil, Elazığ'da, Erzincan'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da gelişen olaylara baktığımız zaman gördüğümüz durum budur. Kontrgerilla sahte 
solcu kılığına gittikçe daha çok sığınıyor. 
Ancak Türkiye halkı onu bu kıyafeti içinde 
de tanımaya başlamıştır. Sahte solculuk yalnızca Kontrgerillaya alet olmakla kalmiyor. 
Türkiye halkını bölmek ve sindirmek isteyen 
Rus sosyal-emperyalistleri de sahte sola git 


“Aydınlık 
© o meclisi 


tikçe daha çok el atıyor. Hangi kılığa girerse 
girsin, halk Kontrgerillayı kulağından tutup 
gün ışığına çıkarmaya devam edecektir. Halkımız, aynı zamanda Rus sosyal -emperyalistlerinin oyunlarını boşa çıkaracaktır. 


Tunceli'nin yiğit halkı faşist zalimleri 
kendi tecrübesiyle yakından tanıdı ve onlar- 
dan nefret etti. Bu sebeple şimdi onlar, sahte solcu etiketiyle ortaya çıkıyorlar. Ecevit'in sivil sıkıyönetimi gibi, Sıkıyönetimin 
sivil mi, resmi mi olduğu değil, yaptıklarıdır 
önemli olan. Faşist veya revizyonist terörün 
üstüne "Halkin Kurtuluşu”'da yazılsa, "Hali"'de yazılsa veya "'devrimci'' adi da 
takılsa özü aynıdır. Tunceli halkı şehrinde 
huzur ve kardeşlik istiyor. Rusya'ya, Amerika'ya ve Kontrgerillaya karşı mücadele istiyor. Başına sarılmak istenen sahte sol belasını defetmek istiyor. Bu çilekeş halk sahte 
solculuğu da kendi tecrübesiyle tanımaktadır. Onlara gerekli dersi vermek için harekete 
geçmektedir. Gerçek devrimci işte orada 
toplanan 1300 kişidir. Tunceli halkı gerçek 


,devrimciliğin ne olduğunu herkese, bu arada 


sahte Solcu elebaşılara da ergeç gösterecektir. 

Hükümete de söyleyeceklerimiz var. Sahte 
solcuların yaptıklarına karşı hükümet bugüne 
kadar kayıtsız kalmıştır. Yaptıkları bütün saldırlar Hükümete zamanında bildirilmiş ve 
yasaların gerektirdiği tedbirlerin alınması istenmiştir. Ancak ne yerel devlet yöneticileri, 
ne de hükümet kılını bile kıpırdatmamıştır. 
Ecevit, halka karşı hazırlanan baskı tedbirleri 


Silifke'de PİM adlı dernek “Atom Santrallerine hayır" diye bir konfe 
rans düzenliyor. İyi, güzel. Ama aynı gün bir bakıyorsunuz, İGD'lisi, PİM'ci. 
si duvarları döşemiş: 

“Halkımızın gerçek dostu Sovyetler Birliği'dir” diye. 

Altında bir slogan daha: 

“Aydınlık polis gazetesidir." 

İGD'nin ne olduğu malum. Peki PİM de nedir diye merak edenler çıkabilir. PİM: Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele'nin kısaltılmışıdır. Ama gördüğünüz 
gibi PİM'in mücadele ettiği başka bir konudur. Mübarek, Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele derneği değil, Aydınlık'la mücadele derneği. 

Arkasından bütün sahte solcular faaliyeti artırıyor. Adeta yarışıyor. 20 Kasım sabahı, 15 kişilik bir grup lise önünde bekleşip, örencilere saldırıyor. Bunlar Halkın Kurtuluşçusu, Neyse, bütün öğrenciler direniyor da saldırganlar gazetelere geçecek bir olay yaratamıyorlar. 

Ertesi gün ise aynı lisenin karşısındaki kahveye bu sefer İGD'liler yerleşiyor. Halkın Kurtuluşçusu bir genci yine öğrencilerin üzerine saldırtıyorlar. 

Arkasından da bir gece yarısı Silifke'nin Ulugöz, Burunucu ve Araplı köylerini taksiyle dolaşan Halkın Kurtuluşçuları, bütün duvarları "Kahrolsun 
Aydınlık-TİKP hainleri" yazarak kirletiyorlar. i 

Halkın Kurtuluşçularının gece yarısı gizlice yazdıkları "Kahrolsun Aydmilık-TİKP hainleri” yazılarını köylüler gündüz siliyor. Ve önünde resim çektiriyor. 


ile "huzur" getireceğini sanıyor. Tunceli'yi 


ise sahte solcu sultayla idare edeceğini düşünüyorsa halk buna razı olmayacaktır. Bugün 
Tunceli'de olup bitenler karşısında hükümetin sorumluluğu gittikçe ağırlaşmaktadır. 


nde bek- arkadaşımız tutuklandı. 


Bu nasıl adalet? 
Hem saldırıya uğra, hem tutuklan 


1978 tütün baş fiyatının açıklanmasına en az 
bir ay var. Aydınlık bir 
ay önce Ege'de tefeci tüccarın karaborsa tütün alımı yaptığını açıklamıştı. 
Kanunen tütün baş fiyatı açıklanmadan kimse 
tütün alamaz. Fakat Ege' 
de tefeci tüccar bir ay- 


dır karaborsa tütün alımı yapıyor. Ve hiç 
kimse ses çıkartmıyor 


Hiç bir önlem alınmıyor. 
Tefeci tüccar bu alımlarınasıl yapıyor? 


Birinci olarak üreticiyi kıştan kendine borç 
landırıp, karşılığında 


tütününü almak şartıyla. 
Tütün üreticisi ekim zamanı devletten dönüm 
başına 400 lira kredi 
alabilir. Bu parayla üretici tohum bile alamaz, Şayet elinde geçen seneden kalma bi- 
.raz parası yoksa ve eğ, 


Bu genç silahı nereden alıyor? 


Şimdi bir şey soralım, hem hükümete, hem basına, hem de kamuoyuna. 
17.30 sıralarında 
MHP Merkez İl Binası karşısında, Kazım Karabekir Okulunun yanında 15 
yaşında bir ortaokul talebesi kendisin- 
den dokuz yaş büyük olan bir genci 
tutuyor, hangi mahallede oturduğunu 
sorunun cevabını 
alınca, "Sen de solcusun, komünistsin"' 
deyip belinden silahı çıkarıp ateşliyor, 
kolundan vegöğsündenyaralıyor, sonra 
olay yerine gelen toplum polisinin müdahalesine tekrar silahla karşılık veri- 


18.10.1978 © günü 


soruyor, 


sorduğu 


yor 


Bu küçücük çocuk silahı nereden 


YÜKÜNÜ 


dosttan borç para bulamazsa, tütününü ekebilmek için tüccardan borç 
para almak zorunda kalır. 
Böylelikle tüccar kıştan 
verdiği borç paralarla üreticiyi kendine bağlamış Olur, Üretici tüccarla olan anlaşmasında o 
seneki omahsulünü ona 
vermek zorundadır. Hem 


de tüccarın koyduğu bir 
fiyatla. 
İkinci olarak, ekim 


zamanı tüccara borçlanmayan üreticiler ise, tütün baş fiyatının geç 
açıklanması ve tütün balyalama işlemleri sırasında elinin darda kalması sonucu tüccarın eline 
düşer. Tekel bu sene 
tütün kurutulduktan sonra üreticiye kilo başına dört lira avans verdi. 
Oysa üreticiler bu sene 
tütün avansının kilo başına en az 10 lira olması- 


lirayı iki 


alıyor? Çalışsa diyelim, elinde mesleği 
de olsa yaşı küçük olduğundan en faz- 


la verecekleri para ayda 1500 veya 
2000 lira olur. Biz 2000 lira olduğunu 
düşünelim. Haftada 250 lira biriktirirse 
ayda 1000 lira eder. Bu gencin parayı, 
üstüne başına, giyimine vermeyip sirf 
kovboyculuk oynamak maksadıyla biriktirdiğini kabul edelim, bugun yakalattığı silahın değeri 12000 lira. Çocuk 
ayda 500 TL biriktirmiş olsa 12000 
senede 
Şimdi soralım, bir düşünelim ve 
sonra cevap verelim. Bu genç silahı nereden alıyor? Nasıl alıyor? Kim veriyor? Daha küçücük yaşla iken neden 
adam öldürmeye çalışıyor? Kim eğitiyor, kim öğütlüyor, kim öldür diyor? 


j TUTTU 


nı istiyor, "Devlet bizi 
tefeci tüccarın eline bırakmasın” diyordu. Ne 
oldu? Egeli üreticiler 
bu sene de tütününü 
çoluk çocuk çalışarak 
kuruttu, dizdi, balyaladı 
ama yine de tefeci tüccarın elinden kurtulamadı. 

Tütün üreticisinin tefeci tüccarın eline düşmesinin bir başka nedeni 
de devletin vereceği baş 
fiyata güvensizliktir. Tütün üreticisi yıl boyu kuru vaadler dinler. Ama 
tütünde her sene artan 
fiyat farkı, maliyetlerde- 
ki farkı karşılamaz bile. 
Üretici her sene hayal 
kırıklığına uğrar. Küçük 
üreticiler için, elindeki 
tütünü tüccara vermekten 
başka” çare kalmaz. 
İzmir Ziraat Odası Başkanı Reşit Kurşun'un da 
onayladığı gibi. bu kara- 


biriktirmiş olur. 


Murat Erses 


Diyarbakır Tıp Fakültesinde 
siyasi niteliğe göre askeri 
öğrenci alınıyor 


Diyarbakır Tıp Fakül 
tesi 2. sinifta okuyorum. 
1978-1979 öğrenim yı 
linda 1. sınıfa alınan 
askeri öğrenciler siyasi 
niteliklerine göre, MHP 


yanlısı unsurlarca seçil 
miştir. Usulsüz askeri 
öğrenci alımı yapılmaktadır. 

Bildiğiniz gibi bu 
öğrencilerin o kaldıkları 


yerlerde uzun Süredir 
MHP propagandası yapılmaktaydı. Bu durum devam etmektedir. 


Bir Okuyucu 


borsa ve vurgunculuk 
normaldir. Olağan şeylerdir. Her sene durum 
böyledir. Daha piyasa 
açılmadan tefeci tüccar 
yükünü tutmuş, alacağını 
hemen hemen almış bu- 


lunur. Ege'nin irili ufaklı, belli başlı tütün 
tüccarları, çaresizlik i- 


çinde kalan, köşeye sıkışan tütün üreticisinin a- 
İinterini ucuza kapatıverir. 


Malını tüccara kaptırmayan üretici ise, düşük ortalama fiyatla devlete satmak zorundadır. 
Avansın ve kredilerin çok 
düşük düzeyde tutulmasna rağmen, tütününü 
tekele teslim eden bir 
çok üretici borçlu çıkar, 
ya da elinde birşey kalmaz. 


Tütün maliyetini oluşturan gübre, mazot, ilaç 
gibi birçok girdinin ithal 
malı olması, maliyetin 
dünya ortalamasına göre 
yüksek olmasına yol açar. Hükümetler, tütünün 
dünya piyasasında fiyat 
yönünden rekabet edebilmesi için, düşük fiyatlar yoluyla üreticiyi 


ezmeyi en kolay yol 
olarak her zaman yeğ 
tutarlar. Öte yandan 
tüccar, hem üreticinin 


sıkışıklığından hem de 
devletin kredi ve "ihracatı teşvik" tedbirlerin- 
den yararlanır. Tüccarın 
tütün ticaretinden zararlı 
çıktığı hiç görülmemiştir, 


Emperyalizme bağımlı 
bir ekonominin doğal sonucu olan bu durumu düzeltmek, emperyalizme 
karşı etkin tedbirler al 
makla mümkündür. Bu 
yönde hiç bir çabası ve 
niyeti omayan hükümetin: “Döviz getirecek" 
olan tüccar ve “eflasyonu 
körükleyecek" olan üretici arasında, tüccarı desteklemesi ve karaborsa 
tütün alımına göz yumması kaçınılmaz oluyor. 

Önümüzdeki aylarda 
açılacak olan 1978 tütün 
piyasasında üreticiyi yine 
duşük fiyatlar ve borçlanma, tüccarı ise teşvik tedbirleri bekliyor. 
2.11.1978 


Rafet Kabdan 


kurtarıldı. 


sonucunda 


Hünkar adlı bir devrimci saat 23.00 su 
larında faşistler larafından öldürülmek 
istendi. Ancak yetişen halk tarafından 


Olay, adliyeye intikal ettirildi. Adliyedeki görevlilerin taraflı davranması 
saldırıya uğrayan 


lışmaktadır. 


SENİRKENT ISPARTA 
istakoz avcılarının 


Faşistlerle 
dairelerindeki halk düş.nanları uzun 
Zamandan beri Şira halkını ve yurtseverleri baskı ve terörle sindirmeye ça- 


işbiriği yapan devlet 


Bölücü ve halk düşmanlarının bu tutumunu protesto ediyoruz. 


Çetin Özdemir 


mücadelesini desteklediğim 
için, ölümle tehdit edildim 


2 Kasım 1978 Perşembe günü öğretmen olarak 
çalıştığım köyde Emrullah Özdemir adındaki 
MHP eğilimli şahıs tarafından öldürülmekle tehdil edildim. Beni öldürmekle tehdit eden şahıslar daha sonraki günlerde evimin çevresinde dolaşmaya, Söz ve hareketlerle sataşmaya devam ettiler. 


Saldırgan Emmllah'ı 
ve yanındakileri olay gününe dek tanımıyordum. 
Hatta yanındakinin kim 
olduğunu şu ana dek 
teşhis edemedim 

Çalıştığım okulda yalnızım. 15 Eylülde göreve 
başladım. Çevreye yeni 
geldim. Kimseyle çekişmem, tarlışmam olmadı. 
Birdenbire sataştılar. Buna neden olarak şunu görüyorum: 

Eğridir Gölünün Senir- 


© 


MAO ZEDUNG 
SEÇME ESERLER 


kent yöresine düşen kısımda istakoz avcılığı yapılmakta. Önceleri gölü 
“mültezim" denen şahıslar çalıştırıyordu. Avcılar 
boğaz tokluğuna çalışır. 
Bunlar büyük vurgunlar 
vururdu. Daha sonra "Su 
Ürünleri Kanunu” çıkınca göl kooperatiflere kiralandı. Bu göl ağaları da 
kendi o başkanlıklarında 
sahte kooperatifler kurdular. Bu yöntemle gölü 
eskisi gibi işletmeye devam ettiler. Mültezimler 
milyonları vururken çalıştırdıkları avcılar yılın 
oniki ayı çalıştıkları halde binlerce lira borçlu 
çıktılar bu ağlara. Bu durum üzerine avcılar haklarını aramaya başladı. Göl 
ağaları “Senirkent Birlik"i oluşturarak avcılarm mücadelesini engellemek istediler. MC iktidarı 
kooperatiflerin kurulmasını engelleyerek, var olanlara baskı yaparak ağalara destek oldu Mücadelede avcılara önderlik 
eden Karip köyünden 
yurtsever köylü Mehmet 
Nal yılmadı, halen mücadeeyi sürdürüyor. Bu kez 
de CHP'nin çıkardığı engellerle ve faşistlere uğraşıyor. Ben Mehmet amcanın olduğu mahallede 
yim. Baba oğul gibiyiz. 
İşte bana saldırmalarının 
nedeni bu. Emrullah gibileri Kemal Somer'in fedaisi. Geçen yıl da saldırmışlar, bir kişiyi yaralamışlardı. Senirkentli, Esendereli ülkücülerin ve 


AP önde gelenlerinin de 
parmağı olabilir. 


Çevrede halka baskı yapanlardanMehmet Çimenkaya ispiyonculuğu ile 
tanınıyor. İşi gücü çevresindeki insanları şikayet 
etmek. Saldırı, oyun, düzen, tertip işlerinde maharetli olduğu anlaşılıyor. Kendisi gelip göl kıyısını işgal elmiş. Başka 
köylülerin ev yapmasına 
bile razı olmuyor. Yoksul fakat yurtsever bir 
köylü olan Süleyman Us- 
lu'ya bu nedenle ev yaptırmamış, yaptığı gevekonduyu yiktımış. Daha 
önceki öğretmenin eşi 
Ali Karataş kooperatifler yasasını, tüzük ve 
sözleşmeleri okuduğu 
köylülere yardımcı olduğu için Mehmet Çimenkaya ve oğulları tarafından rahatsız edilmiş. Eşi Emine Karataş 
bir sürü saldırıya uğramış. Sonunda da MC 
sirgün etmiş. Bunlar 
yaptıklarından sadece ikisi. Mehmet Nal'a da etmedik kötülük koymamiş. 


Durumu Isparta Valiliğine Semirkent Kaymakamlığına, Cumhuriyet Savcılığına bildirdim. 

Daha sonraki gelişme 
leri ayrıntılı olarak yazacağım. 


Arif Aras 
Karip Kayaağzı 
İlkokulu Öğretmeni 


SOLDAN SAĞA: 1- Kürtlerin Cahş adını taktıkları Rus işbirlikçisi durumunda 
olan bir Kürt, - Akıl, 2- İrandaki halk hareketinin dini önderinin ilk adı. 3- Nahiye. 
4- Rütbesiz asker, Tersi ağızdaki bir organımız, Tersi herhangi bir etki ile vücutta 
oluşan bere. 5- Tersi Napolyon'un kaybettiği ünlü savaş. Tersi yapma, etme, 6- Tersi 
masallardaki dağ. Tersi z 
gizli haber alma örgütü. 7- Ümit et anlamı 
na gelen bir emir. - Belirti, Tersi İran'ın kuzeyindeki denizi. 8- Karışık. - Tersi sinirli. 
9- Tersi bir emir. - Tersi yüksek toprak parçası, 10- Tersi bir ırk. 11- Bir erkek adı. - 
Baba. - Bir nota. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA, 1- İstifa eden Japon Başbakanı. 2- Uygun hale getirmek. 3- Tersi düzensiz ve şiddetli bir 
şekilde akan su. Tersi kuruşun simgesi. Bir çeşit salata, 4- Bir 
iliğe bağlı uzman iz, - Tersi uluslararası trafikte Fransanın 
simgesi. 5- Kontrgerillanın kullandığı bir çeşit bombalama sistemi. 6- Bir dağımız. - Üye. 7- Uluslararası trafikte Hollanda'- 
nın simgesi - Şeyh Bedrettin'in ünlü kitabı. 8- Tersi Uluslararası Af Örgütünün simgesi, su, evet anlamına gelen bir kelime. 
9- Haram yiyen. 10- Tersi Filistin Kurtuluş Örgütünden ihraç 
edilen Suriye yanlısı gerilla örgütü. Birleşmiş MiHetler'in kısa 
adı. 11- Yılmaz Güney'in bir filmi. 
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İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN 
İstanbul Emniyet Sandığı Küçükpazar Şubemize Borçlu 
Kemal Coşkun Çetin (Mehmet Oğlu )na 
İlan yolu ile tebliğ 
Gösterilen adres: Fatih, Kasap Demirhatun mah. Tepedelen çeşmesi No: 5 
Dosya No: 978/626 

Maliki Bulunduğunuz Fatih, Kasapdemirhatın mahallesi Tepedelen çeşmesi 
sokak 5 nolu kargir apartmanın 210/6000 arsa payına isabet eden A- Blok 
çekme kat 10 nolu dairesini. 

Sandığımız K. Pazar Şubesine birinci derecede ipotek göstererek 29.11. 
1976 tarihinde İpa:2786 hesap numarası ile (25.000.-) lira istikraz etmiştiniz. 

Borcunuz vadesinde ödenmediğinden, hakkınızda 3202 sayılı kanun mucibince icra takibine başlanarak yukarıda yazılı adresinize ihbarname tebliği 
için gidildiğinde, ikametgahınızı terketineniz ve halen nerede bulunduğunuzun da öğrenilememesi hasebiyle ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun 
hükmüne tevfikan ilan yolu ile tebligat icrası icap etmiştir. 

1.12.1978 tarihinde yapılan hesaba göre borcunuzun tamamı faizi ile birlikte (35.787.73) liraya baliğ olmuştur. İşbu borcunuzun bir ay içinde Sandığımıza ödenmesi lazımdır. Borcun ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkulünüzün mezkur kanun hükümlerine tevfikan Sandıkça satılacaktır. Bu 
cihetler borçlu Kemal Coşkun Çetin tarafından bilinmek ve ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 29421 - 1589 


SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN 

6246/1891 sayılı kanun gereğince dış ülkelerden bir kaide üzerine monte 
edilmiş komple dişçi üniti (140 adet dişçi üniti, 140 adet mobil aeratör ve 
156 adet diş fötöyü) ithal edilecektir. ` 

Bu malzemelere ait teknik ve idari şartnameler Bakanlığımız Donatım 
Genel Müdürlüğü ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Pazarlık neticesinde ihale üzerinde kalmış olan firma mal bedelinin %10'nu 
nisbetinde kontrgaranti mektubu vermek zorundadır. 

Verilecek tekliflerde malın sevk müddeti, sevk vasıtası ve fatura opsiyon 
süresi behemahal belirtilecek ve opsiyon süresi en az 6 ay olacaktır. 

Verilecek teklifler yukarıda zikredilen 3 kalem malzemeyi de kapsayacaktır. Tamamını kapsamayan -teklifler kabul edilmez. Alınacak teklifler 
hiç bir surette Bakanlığımızı bağlamaz. İhale bir firmada kalmış olsa dahi 
Bakanlığımız malzemeyi kısmen veya tamamcn alıp almamakta serbesttir. 

Pazarlığı müteakip ihaleyi kazanan firma geçerli belgeleri vermeye mecburdur. Aksi halde ihale başka firmaya verilir. Postada vuku bulacak gecikmeler nazara alınmaz. En son teklif verme 16.1.1979 günü saat 17.30'a 
kadardır. (Basın. 29324-1585) 


Bi iy ke Eğ 


her defasında geriye püskürtüyor.. 


Bağımsızlığına düşkün yiğit Kamboçya halkı saldırgan Vietnam k 


m 


uvvetlerini 


Kamboçya, Viefnam'ı 


saldırıya sonvermeye çağırdı 


© Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Vietnam'ın saldırı ve işgal 


politikasına son vermesi halinde 


Kamboçya 'nın görüşmelere hazır olduğunu açıkladı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


ettiği topraklarda kendine bağlı bir 


kukla hükümet kurduğunu açıklamıştı. 


Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Vietnam'a, Kamboçya'ya karşı sürdürdüğü 
saldırılara son vermesi için çağrıda bulundu. Radyo, Vietnam'ın saldırı ve işgal politikasına son vermesi halinde 
TSS görüşmelere hazır olduğunu belirtti. 

Sovyet uzmanlarının ve ağır silahlarının desteğindeki Vietnam saldırıları- 
nın son günlerde yoğunlaştığı bildiriliyor. Vietnam, kısa bir süre önce, işgal 


Kukla hükümetin başına da Moskova 
yanlısı Weng Sanrin getirildi. 

Kamboçya halkının ülkesinin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için 
seferber olduğu bildiriliyor. Kamboçya halkı Pol Pot'un başkanlığındaki 
Kamboçya Komünist Partisi'nin önderliğinde saldırganlara karşı yiğitçe direniyor. Kamboçyalı işçiler, köylüler ve 
askerler, her karış toprağı canla başla 
savunuyorlar. 


Venezuella'da Devlet Başkanlığına 


, Hıristiyan Demokrat Parti adayı seçildi 


© Yeni Devlet Başkanı Luis Herrera, uluslararası Yeni Ekonomik 
Düzen mücadelesini daha da güçlü bir şekilde sürdüreceğini açıkladı 


BULGAR DİPLOMATLARININ, 
MISIRLI MÜSTEŞARIN KARISINI VE 
KIZINI DÖVMESİ ÜZERİNE 


= Misr, 
Bulgaristan ile 


diplomatik 


KAHİRE 
Kahire'deki Bulgaristan elçiliği mensupları- 
nın Mısırlı bir kadını ve iki kızını dövmesi olayı ardından bazı elçilik personelinin polis 
tarafından gözaltına alınmasından sonra, Mısır 
Dişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Mr 
Faa Bulgaristan ile diplomatik ilişkilerini 
kesme kararı aldığını bildirdi. Bulgaristan da 
. Kahire'deki büyükelçisini geri çağırdı ve Mısırın Sofya Büyükelçisinin de üç gin içinde 
ülkeyi terketmesini istedi. 


OLAY NASIL OLDU? 

Kahire radyosunun bildirdiğine göre, Bulgaristan'ın Kahire Büyükelçiliğinde görevli bazı 
personel, bir Mısırlı kadın ile iki kızını dövdü. 
Elçilik personelinin dövülen kadın ve kızlarını 
kurtarmak amacı ile, elçilik binasına girmek isteyen Mısırlilara ateş açması üzerine, Mısır polisi, elçilikteki bazı görevlileri tutukladı. 

Elçilik personelinin saldırısına uğrayanlar, 
Mısır Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fuad Tahir'in 
karısı ve kızıdır. Dövülenler aldıkları çeşitli 
yaralar nedeni ile hastaneye kaldırıldılar 

Elçilik personelinin, elçiliğin bulunduğu binada kırk yıldır kiracı olarak oturan Tahir aile 
sini çıkarmak için baskı yapmakta, fakat Tahir ailesi evden çıkmamaktaydı Bunun üzerine baskılarını yoğunlaştıran Bulgaristan elçilik 
personeli Fuad Tahir'in savunmasız karısını ve 
İki kızını dövdü. 


İLAN 


Ermenek Sağlık Merkezi Baştabibliğinden: 

Sağlık Merkezi binasının çatı onarımı ve badanasının 2490 sayılı kanun gereğince kapalı 
zarf usülü ile, işin muhammen bedeli 257.875. 
TI.dır. Gerekli keşif özeti ve şartname sağlık 
Merkezinde görülebilir, 

İhaleyi almak isteyenlerin ihale saatinden 
bir saat evveline kadar X 7,5 ve % 5 teminatın 
Maliye veznesine yatırılarak makbuzunun komisyona ibrazı rica olunur. İhale 25.12.1978 
Pazartesi saat: 14.00 te Sağlık Merkezinde yapılacaktır. 22.11.1978 Basın: 28898-1584 


MENKUL SATIŞ ILANI 
ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK 
HAKİMLİĞİN DEN 
977/44 Satış 


Solmaz Aydoğan, Şadiye Tercanlıoğlu ve Embiya 
Topuz'un murlislerinden intikal eden ve üsküdar 
Şemsipaşa Parlak sokak 74 nolu binanın 12 nolu dalresinde bulunan Embiya'nın yedi emanetinde olan 
14.900 lira kıymetinde televizyon, Buzdolabı, Avize, 
Gardrop, Yatak, yastık, yorgan, büfe vs.nin taksim! 
kabil omadığından satılarak şuyuun giderilmesine dair 
verllen kararın kesinleşmesi üzerine Satışı taleb edilmiş olduğundan BİRİNCİ AÇIK ARTTIRMASI: 
11.12.1978 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.30'a 
kadar Yapılıp muhammen kıymetin %75 bulduğu takilrde kati ihalesi Icra kılınacaktır. Aksi halde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalıp İkinci açik arttırması: 
13.12.1978 Çarşamba günü saat 14.00 den 14,30'a 

«kadar Yapılacağından müşterilerin Yazılı gün ve Saatte 
Yukarıda adresi Yazili gayrmenkulün 12 nolu dalre- 


sinde hazır bulunmaları ve satış pesin para ile Yapılacaktır, Müşterilerin %10 teminatla birlikte gelmeleri 
Ilan olunur. 28.11.1978 ; 


~ . Satış Memuru 
(Basın:8341-1587) 


ilişkilerini kesti 


KARAKAS 

Bir Güney Amerika ülkesi olan Venezuella'da 
dün yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini Hıristiyan Demokrat Partinin 
adayı Luis Herrera kazandı: Hükümetin desteklediği Sosyal Demokrat aday 
olan Luis Pinerua'dan 
yüzde 2 fazla oy alan 
Herrera, seçim kampanyası boyunca enflasyona 
karşı mücadele edeceğini 
söylemişti. 

Kısa adı "COPEİ" olan Hıristiyan Demokrat 
Partisi, böylece yeni hükümeeti kurmak için çalışmalara başladı. 

LUİS HERRERA 
KİMDİR? 


53 yaşındaki avukat 
ve gazeteci olan yeni Başkan, politika alanında aktif bir devlet adamı olarak tanınıyor. 20 yıl önce 
diktatörlük tarafından 
hapise atılmış olan Herrera, bu dönemde öğrenci 
hareketinin liderleri arasında yer almıştı. 

Güney Amerika'da insan haklarına saygı konusundaki çabalarıyla da 
tanınan Venezuella'nın 
yeni Devlet Başkanı, Nikaragua'da Somoza rejiminin ergeç bir gün yıkılacağını belirtiyor. 

Eski Devlet Başkanı 
Perez'in Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen uğruna verdiği mücadelenin 
daha da güçlenerek devam edeceğini açıklayan 
Herrera, seçimlerden sonra yaptığı ilk konuşmada 
"Halka inanırsanız, başarlı olabilirsiniz" dedi. 

Petrolün millileştirileceğini açıklayan Luis 
Herrera Venezuella'nın 
Üçüncü Dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri alacağını belirtti. Herrera 
ülke içinde de tutumlu 
bir ekonomi siyaseti izleyerek gereksiz harcamaların kesileceğini söyledi 


karşı 


ER # 
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İngiliz "Daily Telegraph" gazetesinin bildirdiğine göre, Şah 
şimdi de teknokratlardan oluşacak yeni bir hükümet kurmak istiyor. Musaddık dönemi politikacılarından Abdullah Antezan'ın önderliğinde kurulacağı 
öne sürülen yeni hükümette, Ülusal Cephe İideri Kerim Sencabi'nin'de Dışişleri Bakanı olarak 
görev yapacağı ileri sürüldü. Sencabi, halen İran'da tutuklu bulunuyor. 
Sencabi, hatırlanacağı üzere 
Paris'te Homeyni ile görüştükten 


belirtmişti. ö 


dirdi. 


geçtikçe 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KARŞI 
ÇIKMASINA RAĞMEN 


Irkçı Vorster rejimi, Namibya”da 
göstermelik bir seçim yapıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Namibya'yı işgali altında tutan ırkçı Güney Afrika'nın bu ülkede düzenlediği seçimler Salı günü başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılmakta olan seçimler Güney Afrika'nın sömürgeci işgalini ve ırkçı yönetimi meşru 
göstermeyi amaçlıyor. Bir hafta sürecek olan seçim 
lerin sonuçları ancak üç hafta sonra alınabilecek 
Bu arada Birleşmiş Milletlerdeki Afrika Grubu ülkelerinin isteği üzerine Pazarlesi akşamı toplanan 
Güvenlik Konseyi'nin Güney Afrika'ya petrol ambargosu kararı alması bekleniyor. Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daha önce de bu ül 
keye silah ambargosu kararı almıştı 
İşgalci rejim tarafından başlatılan seçimlere katılma oranının çok düşük olması bekleniyor. Namibya 
halkının kurtuluşu için mücadele veren SWAPO örgütü, bu seçimlerin bir sahtekarlık olduğunu teşhir eden 
gösteriler ve çeşitli protesto eylemleri düzenlemişti. Seçimlere bir gün kala ise SWAPO'nun önde gelen beş lideri ırkçı rejim tarafından tutuklanmıştı. SWAPO örgütünün bir sözcüsü "düzmece" seçimlerin yapılmasıyla başlayan yeni dönemde silahlı müca 
deleyi yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Sözcü tüm uluslara da bir çağrıda bulunarak, Güney Afrika'ya karşı 
bir kaç müeyyide ile yetinmeyerek tam bir ekonomik 
ambargo uygulamalarını istedi. 


BAYINDIP.LIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Aşağıda tahmini bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı, yazılı iş, 2490 
sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, Eksiltmesi Bölge İdare Binasında, Eksiltme Komisyonunca yapıla- 


caktır. 


Bu işe ait Eksiltme dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü, İzmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul-Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 


İhaleye gireceklerin; geçici teminat (Teminat Banka Mektubu ise selahiyetlikişilerin İmzaları tasdikli olacak ve Banka limiti yazılacak) ile aslı veya noterden tasdikli 1978 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Vesikası, vekâleten 
İhaleye gireceklerin vekâletnamelerini, isteklilerin tek kişi olması halinde 
imza sirküleri, Şirket olması halinde bu belgelerine ilaveten Şirketin imza 
sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve Şirketin birinci 
ilanımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en 
geç, ihale saatinden bir Saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım- 


dır. 


Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur. 


İŞİN CİNSİ 


Asbest elyaflı levha ve 


İhale Günü 
ve Saati 


Tahmini Bedeli 
TL. 


Geçici Tem. 
TL. 


446.200 — 21.600— 21 Aralık 
1978 
Perşembe 


Saat: 11 — 
Basın: 28458-15831 


sonra, muhalefetin tamamen birlik içinde olduğunu açıklamış ve 
Şah'la rg 

yandan, Ulusal 
Cephe'nin bir sözcüsü 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Sivil bir hükümetle olayların 
önüne geçme planının da başarısızlığa mahkum olduğunu" bil- 


Bu arada, başkent Tahran'da 
bir hükümet yetkilisi ordu içinde 
Şah'a muhalefet edenlerin gün 
arttığını 
HOMEYNİ'NİN ÇAĞRISI 

Yeni bir koalisyon hükümeti 


İran'da muhalefefin de katılacağı 
bir hükümet kurulmak isteniyor 


yapmayacağını 
yabancı 


rarladı. 


Petrol 


itiraf “etti, | Oranında 


Endonezya'da 
1350 siyasi 
tutuklu 

serbest bırakıldı 


1965'de 

Suharto kliğinin 

giriştiği fasist katliam 
sırasında, 

binlerce devrimci 
zindanlara doldurulmuştu 


CAKARTA 

Endonezya Hükümeti, 
1965 yılında tutuklanan 
siyasi tutukluların serbest 
bırakıldığını açıkladı. 
1350 tutuklu 13 yıldır 
Buru Adasında angarya 
olarak çalıştırılıyordu. 

1965 yılında Sukarno 
hükümetini deviren A merikancı Suharto kliği, halkın ayaklanmasını bastır 
mak için geniş bir katlam yapmıştı. Endonezyalı devrimcilerin büyük 
bir çoğunluğunun öldürüldüğü bu dönem sıra“ 
sında binlerce devrimci 
de yakalanarak zindanlara atılmıştı. 

Hükümet sözcüsü bu 
ay içinde 4288 tutuklunun daha serbest bıral ılacağını açıkladı. 


CİNSİ 
Yakacak Meşe Odunu 


Yakacak Meşe Odunun 
Kırma İşi 


1— Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 


eksiltmeye konulmuştur. 


2. Eksiltme Hizalarında yazılı tarih ve gün ve saatte VAN YSE. 14, Böl 
3— Heriş için eksiltme şartnamesi ve 


kurulacağı 
çıkması üzerine, Paris'te sürgün- 
de bulunan dini lider Ayetullah 
Homeyni, 
lursa olsun, işbirliği yapan haindir" şeklindeki açıklamasını tek- 


Şah rejimine karşı mücadele 
eden petrol işçilerini destekle- 
“yen Homeyni, işçilerin yeniden 
greve devam etmelerini istedi. 


greve engel olmak için işçi önderlerini ve grevci işçileri tutuklamaya girişti. 


Gi usnews ABD'DE RUSYA'YA KARŞI 


eriği DİRENMEEĞİLİMİ GÜÇLENİYOR 


Yahinler, güve 
üstünlüklerini 
abul ettirdiler” 


rcinlere 


© Şahinlerin lideri Brzezinski, 
SALT görüşmelerine katılan 
uzmanları kendi etrafında topluyor 


DIŞ HABERLER 
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Amerika'da yayınlanan "U.S News And 
World Report" dergisi 
son sayısında, ABD'de 
"Şahinler ile Güvercinler 
a“asındaki mücadeleyi 
konu alan bir yazı yayınladı. Alman Süddeutsche 
Zeitung'un Amerikan 
dergisine atfen verdiği 
bilgilere göre, Rusya'ya 
karşı daha uyanık ve 
dişe diş bir siyaset izlen- 


yolunda söylentiler 


"Şah'la ne şekilde o- 


üretiminin yüzde 60 
düştüğü İran'da polis 


Romanya, 
Doğu Bloku 


bir toplantıya 
gitmedi 
PRAG (A4) 


Prag'da yapılan 
Uluslararası "'Marksist” harekete ilişkin 
bir sempozyuma, Romanya delegelerinin 
katılmayı red ettiği 
bildirildi. 


Çekoslovak ""Komünist " Partisi yayın 


organı "Rudo Pravo" sempozyuma 
Bulgaristan, Doğu * 
Almanya, o Macaristan, Moğolistan, Polonya, Vietnam, Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği delegelerinin katıldığını açıkladı. 


ülkelerinin katıldığı |- 


mesini savunan Şahinler'in lideri ve Carter'in 
güvenlik danışmanı Brzezirski, Rusya'ya teslimi 
yet yanlısı siyasetin savurucusu olan Dışişleri 
Bakanı Vance karşısında 
üstünlüğünü kabul ettirmiş durumda. Zbigniev 
Brzezinski'nin yakın çalışma arkadaşları, Brzezinski'nin Rusya ile yapılan "silahsızlanma görüşmelerinde" etkili bir güç 
haline gelmeye çalıştığını bdirtiyorlar. Brzezinski, bu amaçla, "Silahlanma Kontrolü ve Silahlanma Bürosunun başına güvendiği bir asker olan 
Orgeneral George Seig 
nious'u atadı. Brzezinski' 
nin, Stratejik Silahları Sınırlandırma Görüşmeleri 
ne katlan Amerikan 
SAL” uzmanlarını ken 
di etrafında toplamaya 
başladığı bildiriliyor. 
SALT-2 anlaşması henüz 
imzalanmadan, daha şimdiden sözü edilmeye başlanan SALT-3 anlaşması 
ile ilgili gelişmeerde de 
söz sahibi olacağı Ame 
rikan dergisinin verdiği haberler arasında. 
Brzezinski Beyaz Saray ve Carter nezdinde 
artan etkinliği sayesinde, 
Amerikan diş politikasında artık daha fazla söz sahibi olmaya 
başladı. Güvenlik Danışmanı, Avrupalı müttefiklerin, Rusya ile yapılan 
SALT görüşmeleri konusunda duydukları kuşkuyu gidermek için propaganda faaliyeti yürütecek. 
AMERİKA'NIN ÇİN'E 
KARŞI TUTUMU 
Öte yandan Amerikan 
Dışişleri Bakanlığının 
Çin'le * ilgili olarak durum ve siyaset saptaması yaptığı bildiriliyor. Alman Frankfurter Allge 
meine gazetesinin Washington muhabiri, ABD' 
nin Çin'de başlatılan sanayi atılımı ve tarımsal 
gelişme konusunda Çin' 
in istediği teknik ve 
* ticari yardımları yapma 
. eğiliminde olduğunu 
bildiriyor. Gazete Rusya' 
nın özellikle Vietnam 
aracılığıyla Güneydoğu 
Asya'da yürüttüğü saldırgan faaliyetlerden 
Washington'un endişe 
duyduğunu yazıyor. 
ABD Dışişleri Bakanlığı, 
ABD'nin, Rusya ve Çin' 
e silah satmama politikasını ilke olarak sürdüreceğini, ancak Güneydoğu Asya'daki gelişmeler 
karşısında Batılı ülkderin 
Çin'e silah satmaları konusunda tarafsız kalacağını açıkladı ABD, Fransa'nın Çin'e Westinghouse tipi hafif su atom reaktörleri satma girişimleri- 
ne de karşı çıkmadı. 
Amerikan makamları ile 
bir Çin heyeti arasında 
yapılan ve Çin'e haber 
leşme alanında kullanılacak bir uydu satma 
görüşmelerinin de olumlu sonuçlandığı haber 
veriliyor. 


T.C. 


Tiran'dan 
Moskova'ya 
yol gider 


Arnavutluk yöneticilerinin Çin düşmanı pvlitikaları, sonunda beklenen acı meyvalarını 
verdi. Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya ve nihayet Rusya, Enver Hoca yönetimine dostluk ve işbirliği çağrılarında bulundular. İlişkileri düzeltmek istediklerini, açıkça 
söylediler. 

Gerçi Arnavutluk yöneticilerinin Üç Dünya 
Teorisine ve giderek doğrudan doğruya Çin 
Halk Cumhuriyeti'ne ve Marksizme yönelttikleri saldırılar da Moskova'nın övgüsünü kazanıyordu ama, son gelişmeler, karışık kafaları berraklaştıracak kadar ders vericidir: Arnavutluk artık 
Brejnevlerin istediği kıvama gelmiştir. 

”... Revizyonizmin günahı Üç Dünya Teorisini reddetmekle sınırlı değildir. Üç Dünya Teorisini reddetmenin ardından, Mao Zedung'un 
Marksizm-Leninizme diğer ketkılarını ve bizzat 
kendisini reddetmek gelecektir. Brejnevlerin yolunda A'yı, B'yi söyleyen C'yi de söyleyecektir...” (Aydınlık,31 Ağustos 78). 

Üç ay önce Arnavutluk'un varacağı son istasyona böyle işaret ediyorduk. 

Nitekim öyle de oldu. Üç Dürya Teorisini 
reddetmekle işe girişen Arnavutluk revizyonistleri, Mao Zedung'un Marksizme yaptığı 
diğer katkılara da kara çaldılar. Son olarak 
da, "Halk Savaşı" teorisini ve halk savaşı izleyerek zafer kazanan Çin Devrimini "anti- 
Marksist” ilan ettiler. (Selim Bekir'in, Arnavutluk Marksist-Leninist İncelemeler Enstitüsü toplantısında yaptığı konuşma, Kasım 
1978). 

Arnavutluk yöneticileri bir yandan Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesine kara 
çalarken, öte yandan da, Doğu Avrupa revizyonist diktatörlüklerini, "burjuva demokrasisi- 
nin hüküm sürdüğü ülkeler" olarak payelendirdiler. Böylece halk kitleleri üzerinde amansız 
baskı uygulayan revizyonist diktatörlükleri, bu 
ülkelerdeki Rus tahakkümü ve işgalini gözlerden 
gizlemeye çalıştılar. 

Bu tutumun altında ne yatıyor? Son günlerde Doğu Avrupa'dan ve Arnavutluk'tan gelen 
haberler buna da ışık tuttu: Doğu Avrupa ile * 
Arnavutluk ilişkilerini canlandırıyor. Hangi temelde? Revizyonizm ve Marksizm düşmanlığı 
temelinde. 

Enver Hoca, bir süredir işte bunun zeminini 
hazırlamaya çalışıyordu. Öyle ya, madem ki bu 
ülkeler "burjuva demokratik" ülkelerdi, neden 
onlarla "dostane ilişkiler " kurulmasındı? 

Eh bütün bu çabalardan sonra, Arnavutluk 
yöneticilerinin başta Brejnev olmak üzere revizyonist elebaşıların övgü ve dostluklarına mazhar 
olmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Arnavutluk yöneticilerine bakarsanız, Arnavutluk 
dünyadaki "biricik sosyalist ülke", sosyal-emperyalistlere karşı "en kararlı mücadeleyi" yine 
o yürütüyor. Varsın söylesinler! Bu sözleri bizzat Brejnevler, tekzip ediyor. Bakın! Kremlin'in 
İzvestiyası , Amavutluk'la ilişkileri konusunda 
ne diyor: 

“Biz zorlukların geçici karakterde olduğuna, 
yolumuzda asla aşılmaz barikatlar olmadığına 
daima inandık" 

İzvestiya, Rusya'nın önceki dönemde Arnavutluk'a yaptığı "yardımları" da hatırlatarak, 
onu-şimdi de sinesine basmaya hazır olduğunu 
ima ediyor. 

Böyle mi olur sosyal emperyalizme karşı mücadelenin sonucu ? Nerede görülmüş, Moskova' 
ya karşı. direnenlerin Kremlin'in “lütuflarına" 
mazhar olduğu? Arnavutluk yöneticilerine göre, 
herhalde Rusya'ya karşı teslimiyet gösterenler, 
Kremlin'in "düşmanlığını", mücadele edenler 
ise dostluğunu kazanıyorlar! 

Şunu iyi bilin ki, Yeni Çarlar ve revizyonist 
elebaşıları, size "yardım elini” boşuna uzatmıyorlar. Onları umutlandıran, her şeyden önce, 
sizin dünya halklarının ve Üçüncü Dünya ülkelerinin iki süper devlete, özellikle Sovyet sosyalemperyalizmine karşı yürüttüğü mücadele ve 
Marksizme karşı yönelttiğiniz saldırılardır. Ve 
onlar biliyorlar ki, sizin kitabınızda "Kendi Gücüne Dayanma" ilkesi yoktur. Şimdiye kadar 
ekonominiz, büyük ölçüde dış yardımlarla 
ayakta durmuştur. 

Yanılıyorlar mı dersiniz? Hayır! İşte Hoenecker'in “Demokratik” Almanyasna kapıları açtınız. Yeni yeni ticaret anlaşmaları imzalıyorsunuz. Ve bunun arkası mutlaka gelecek. Brejnev bu, kolunu kaptırdın mı, bir daha paçayı 


zor kurtarırsın. x 
Ama Arnavutluk halkı ergeç, kendisini adım 


adım Brejnev'in kollarma teslim eden revizyonizmi eltedecektir. Faşist Hitler'e ve Mussolini" 
ye karşı şanlı bir kurtuluş savaşı vermiş olan 
Arnavutluk halkı, mutlaka Yeni Çarlara karşı 
mücadelenin de en ön saflarına koşacaktır. 


KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 
YSE. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


MUHAMMEN KEŞİF MUVAKKAT TEMİNATI 


MİKTARI 


120 Ton 


120 Ton 


4— Bu eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1978 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi 


b) İkametgah Belgesi 


diğer evraklar YSE. 14. Bölge Müd 


14. Bölge Müdürlüğü 


BEDELİ LR. 


192.000 
24.000 


c) Her iş için hizalarında yazılı taminatları vermeleri 
şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önceden komisyona vermeleri 


5— İsteklilerin eksiltme 
lazımdır. 


LR. 


10850 
1800 


EKSILTMENİN 


TARİHİ GÜNÜ SAATI 


8/12/1978 Cuma 10.00 
8/12/1978 Cuma 11.00 


yakacak meşe odun alımı ve kırma işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zari usulü ile 


ge Müdürlüğünde eksiltme komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 
ürlüğü Teknik Hizmetler Şefliğinde görülebilir. 


Postada vaki olacak gecikmeler telgrafla müracaatler kabul edilmez keyfiyet ilan olunur. 


Basın: 27959-1582 


Me a een 


pe 


İşçiler her gün yeni bir tarihle oyalanıyor 


KİT'lerde toplusözleşme 
farklarının ödenmesi 
yılan hikayesine döndü 


#Tunç ile Çetin önceki gün bir görüşme daha yaparak 
farkların yılbaşından önce ödeneceğini öne sürdüler 


ANKARA(ANKA) 
Hükümetle Türk-İş 
ırasında imzalanan ve 
KİT'lerde çalışan işçileri kapsayan "Toplumsal Anlaşma" çerçevesin- 
de imzalanan sözleşmeler 
gereğince, işçilere ödenmesi gereken birikmiş 
sözleşme farklarının ödenmesi konusunda görüşmeler yapmak için 
Türk-İş Genel Başkanı 


Halil Tunç Pazartesi günü 
saat 15.00'de Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'i 
Ziyaret etti. Görüşmeden 


sonra yapılan açıklamada, birikmiş farkların yılbaşından önce 
ödeneceği öne sürüldü. 

Hikmet Çetin görüşmeden sonra ANKA 


Ajansı muhabirine yaptı- 


Semak Boya'dan 
atılan 88 işçi 
direnişe geçti 

* Direnişteki işçiler: “Patron 


toplusözleşme hakkımızı 
yok etmek istiyor!” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Kağıthane'de kurulu 
Semak Boya Fabrikasın- 
dan 88 işçinin atılması 
üzerine işçiler direnişe 


Semiramis 
Salonundan 
işçi çıkartılıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul - Osmanbey" 
deki Semiramis 
Salonundan işçi çıkarılıyor. Çalışma koşulları 


ağır ve yıpratıcı olan bu 
işyerinde özellikle genç 


yaştaki işçiler haklarını 
aradıkları zaman işten 
atılıyorlar. 


Son olarak işten atılan Ali Şan Doğan adın- 


daki komi gazetemize 
bu konuda şu açıklamayı yaptı: 


"Kanunlarda yasak olduğu halde bizi angarya 
ya zorluyorlar, Mecburiyet karşısında çalışıyoruz. Bu fazla Çalıştır 
lan saatler karşılığında 
ise sadece yol paramızı 
veriyorlar. Yetkililerin 
bu işyerlerini denetleme 
si gerek, ancak bu yapılmıyor. Yasal çalışma 
süresi 8 saat olduğu halde buralarda 15, hatta 
18 saat süreyle çalıştarılıvoruz " 


geçti. Petrol-Iş'in yetkili olduğu fabrikayı 
patron hammadde yokluğu gerekçesiyle kapattı. 

Semak Boya Fabrikası 
yeni dönem toplusözleşme görüşmeleri bir süre 
önce başlamıştı. Sözleşme görüşmelerinin 
başlamasından bir ay 
geçmeden patron 
hammadde darlığını ileri sürerek fabrikayı kapattığını ilan etti ve işçileri sokağa 
Patronun kanunsuz uygulamasına karşı işçiler direnişe geçtiler. 


Öte yandan aynı fabrikanın Alibeyköy'de ku- 


rulu kısmında Çalışan 
işçiler de işyerine sendikayı sokunca, patron 


Çarşamba gününden itibaren orada da üretimi 
durdurdu. Bunun üzerine işçiler fabrikanın Alibeyköy kesiminde de direnişe geçtiler. 
Direnişteki Semak 
Boya işçileri adına, işyeri baştemsilcisi İlhan 
Varhan muhabirimize 
yaptığı açıklamada 
şöyle dedi: 
"Bizim gibi ufak 
işyerlerini bekleyen so 
'muç budur. Patronu kanunsuz uygulamaya iten, 
toplusözleşme imkanını 
ortadan kaldırmak is 
temesidir. Fakat biz direneceğiz, yılmadan mücadeemizi sürdüreceğiz. 


GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI 


Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. Atatürk 
Bulvarı Şubesi 


Dosya:630032 


Türkiye Emlak Kredi Bankasına olan borç 
sebebiyle 4947 sayılı Kanuna göre satışa çıka- 


nlan, Tapu Kütüğünün, 


İstanbul, Beşiktaş, Di- 


kilitaş Mahallesi Balmumcu Yıldız Posta Caddesi Saatçı Bayırı Sokak, 59 pafta, 4 ada, 9 parsel, 56 sahifede kayıtlı 3333.40 m2 mesahali 
arsada inşa edilmiş apartmanın 35/2330 hisseli 
A Blok 1, Kat 10 no.lu dairesidir. 

İmar Durumu: İstanbul İmar Müdürlüğünün 


13.6.1978 tarih 78/279.3146-5876'79 


sayılı 


imar durumuna göre inşaatı ikmal edilmiş du- 


rum dadır. 


Evsafı: A Blok 10 no.lu daire'Geniş bir Balkonlu Salon — 4 odalı, tam müçtemilatlı, kaloriferli ve asansörlüdür. Toplam alanı 168 m2 dir. 

Gayrimenkul Mahammen Kıymeti: 2.100.000: 
TI. (İkimilyonyüzbinTi!.) dir. 


Satış Şartları: İlk açık arttırması 8.1.1979 
Pazartesi günü saat 14.00 den 15.00 e kadar 
İstanbul A ksaray, Türkiye Emlak Kredi Bankası 
Atatürk Bulvarı şubesinde yapılacaktır. Arttır- 


ma şartnameleri 
29.12.1978 tarihinden 


herkesin görebilmesi 


için 
itibaren Bankada açık 


bulundurulacaktır. İlk açık arttırmada teklif 
edilen bedel, muhammen bedelin %75 ini bulmadığı takdirde, arttırma 10 gün daha uzatıla- 


rak, onuncu 


18.1.1979 Perşembe günü aynı 


saatta ve aynı yerde yapılacak. 2. arttırmada en 
çok arttırana ihale edilecektir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin 


%10 u nisbetinde pey 


akçesi veya Milli bir 


Bankanın Teminat Mektubunu tevdii mecburidir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
ve irtifak hakkı sahiplerinin, haklarını ve iddialarını dayanağı belgederle 15 gün içinde şubemize bildirmeleri icap eder. Talep edildiği takdirde 7.50 TI. posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilir. Fazla bilgi al 


mak 


isteyenlerin şubemiz 
müracaatları ilan olunur. 


İpotekli servisine 


Basın: 29448-1586 


ğı açıklamada şöyle dedi: 

“"Farkların henüz ödenmemiş kısmı en kısa 
zamanda işçilerimize ödenmiş olacaktır. Bu konuda Sayın Tunç ile görüş birliği içinde olduk." 

Türk-İş Genel Başkanı da yaptığı açıklamada, birikmiş zam farklarının yılbaşından önce 


"kesinlikle" ödenmiş 
olacağını söyleyerek 
şöyle dedi 

“Bildiğiniz gibi bu 


farkların bir bölümü bugüne değin ödenmişti. 
Bu görüşmeden sonra, 
rahatlıkla söyleyebilirim 
ki, birikmiş ücret farklarının tümü yılbaşına 
kadar kesinlikle ödenecektir, 

''Bu arada, karayollarında çalışan işçilerin ücret farklarının ödenmesini de bir plana bağladık. 
Zaten diğerlerini de bir 


Sözleşme farklarının ödenmemesine karşı tepkiler gittikçe büyüyor! 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Tek 
Gıda-İş Sendikası İstanbul Kuruçeşme'de bulunan Çay Paketleme 
Fabrikasında sözleşme 
farklarının hâlâ ödenme- 


mesi nedeniyle direniş 
başlattı. Bu arada Tek 
Gıda-İş o yetkililerinden 


alınan bilgiye göre Karadeniz havalisindeki çay 
fabrikalarında da dünden 
itibaren direnişe geçildi. 

Bilindiği gibi Toplumsal Anlaşma doğrultusunda imzalanan ve kamu 
işyerlerinde çalışan onbinlerce işçiyi kapsayan 


Kuruçeşme Çay Paketleme işçileri, binlerce çay işçisiyle 
geçti. Toplumsal Anlaşma "kazığı''na karşı tepki içindeler 


irlikle direnişe 


(Fotoğraf: ZAFER BAŞAR) 


40 BİN ÇAY İŞÇİSİ DİRENİŞTE 


lerin büyük tepkisiyle 
karşılaşmaktadır. Tek 
Gıda-İş Sendikasının çay 
fabrikalarında başlattığı 
direniş işçilerin artan 
tepkisini yansıtıy or. 
Sendika yetkilileri halen Tek Gıda-İş'in direnişe geçtiği çay fabrikalarından 35 tanesinin 
Karadeniz havalisinde bulunduğunu, Ankara ve İstanbul'daki fabrikalarla 
birlikte toplam 37 fabrikada 40 bin çay işçisinin direnişe geçtiğini 
bildiriyorlar. Öte yandan Tek Gıda-İş Sendikası 4 Nolu Şubesi 
yaptığı açıklamada İstan- 


başlattıklarını ve 
konunun kesin çözümü sağlanıncaya kadar direnişi 
sürdüreceklerini belirtti 

Kuruçeşme Çay Paketleme işçileri de muhabirimize kararlı oldu klarını belirterek bütün sorunlarının Toplumsal Anlaşmanın uygulamaya 
konulmasıyla iyice arttığını söylediler. İşçiler 
"Bu bize Toplumsal Anlaşmanın kazığıdır" dediler. 

Öte yandan direnişe 
geçilmesinden sonra 
Gümrük Tekad Bakanı 
Tuncay Mataracı'nın iş 
çilere görünmeden Çay 


attı. ” 


plana bağlamıştık. Artık 
bu konuda hiçbir sorun 
kalmadı." 


toplusözleşmelerden doğan farkların aylardır 
ödenmemekte oluşu işçi- 


Paketleme Fabrikasına 
geerek yöneticilerle görüştüğü öğrenildi. 


bul Çay Paketleme Fabrikasındaki direnişi genel 
merkezin italimatı üzerine 


Portekiz'de SGDT üyesi devrimci sendikacılarla yapılan görüşme 
Portekiz işçi sınıfının sosyal-faşist 
sendikacılığa karşı mücadele deneyleri 


Röportaj: Gürler Akdora 


A “İşçi Sınıfinın sendika. Ve'deMokratik mücadelesini tanımak için, Portekiz Komünist Partisi Marksist- 
Leninist (PCM-ML)'nin Lizbon-Kuzey Bölge Koömitesini ziyaret ettik. Komite, Lizbon'un 15 km kadar 
kuzeyinde Petro-Kimya Endüstrisinin yoğun olduğu 
bir bölgede bulunuyor. Buraya POVOA deniyor. Bulunduğumuz çevrede Portekizli emekçiler yoğun bir 
şekilde oturuyorlar. Kuzey Bölge Komitesi sorumluları işten yeni çıkmışlar, bizi kapıda karşıladılar 
Birer birer tanışıyoruz. Komiteninin üyelerinin çoğu 
işçi; ikisi PCP(ML) Merkez Komitesi üyesi. Aralarından biri 1960'larda Kütahya Azot Sanayinde çalışmış. Bizimle biraz Türkçe konuşuyor, Komitenin 
bulunduğu bina tek katlı, temiz bir yer. Ziyaret ettiğimiz akşam saatlerinde kapı, sürekli açık kaldı. 
Çevreden pek çok kimse toplantımıza ilgi göstererek aramıza katıldılar. 

Toplantıya katılan Portekizli emekçilerle konuşuyoruz Komite ve örgütün militanlarının 
yüzde 80'ni işçi, yüzde 20'si aydın ya da öğrenci. 
Komite esas olarak sendikaları Demokratik Genel-İş (SGDT) içinde faaliyet gösteriyor. Kül 
tür ve propaganda faaliyetleri yanında "A COMUN" 
(Komün) adlı mahalli gazeteyi çıkarıyorlar. ADAPC 
içinde çalışıyorlar. WouShu sporunu gençler 
içinde yayıyorlar, Ve "Portekiz Öncüler Derneği" 
nin bir bölümünün çalışmalarını yürütüyorlar, 
Onlarla yaptığımız kısa sohbetten sonra, soracağımız sorulara geçiyoruz. 


Soruli)- Pelro-Kimya Endüstrisinde demokratik ve sendikal mücadelenizi anlalır mısınız? * mücadaleyi bugüne kadar nasıl getirdiniz? 


Cevap(1)- Bu bölge demokratik sendikacılık 
geleneğine sahiptir. Faşizm döneminde, faşist sendikacılara karşı mücadeleye başlandı. Yürüttüğümüz 
mücadele sonucu sendika yönetimini ele geçirdik. 
Spor ve kültür faaliyetleri düzenledik. Toplantılar 
yaptık. Fabrikada sınıf bilincini yükselttik, Hatta 
faşizm döneminde "Potemkin Zırhlısı" filmini 
gösterdik. 

O dönemde sendikanın merkezine "'resmi 
ziyaretler" oldu. Bazen de sendika yöneticileri polis 
baskısına uğradı. Bir keresinde 2000 işçi bir toplantı yaptı, Jandarma ve polis toplantıya müdahale etti, yöneticileri tutukladı. Bunun üzerine 
orada bulunan bütün işçiler olayı protesto ederek, 
polisi taşlamaya başladılar, Polisler ise tutukladığı 
sendika yöneticilerine yalvararak, kitlenin sakinleştirilmesi talebinde bulundular 

Bu sektörde 12 bin işçi çalışıyor. Bugün yönetimdeki revizyonistler birkaç işçiyi biraraya getiremezken, faşizm döneminde devrimci arkadaşların yönetimindeki Petro-Kimya İşçileri Sendikası 
bütün bir kitleyi: harekete geçirebiliyordu.. Petro- 
Kimya Sendikası o zamanlar çok aktifti, Pekçok 
işyerinde temsilcileri vardı. Faşizmin bütün kr 
sıtlamalarına rağmen, işçi sınılının devrimci mücadalesine örnek oldu. Bir diğer önemli faaliyeti 
de, işçilerin siyasi bilinçlerinin yükselmesi için 
açılan gece okullarıydı. Buralarda hem bir okulun 
normal eğitimi, hem de siyasi çalışma bir arada 
yürütülüyordu F 

Faşizm döneminde en 
1974'de yapıldı. Seçimlere iki liste katıldı. Biri 
sosyal -İaşislerin diğeri devrimcilerin. Öteki ara 
gruplar cesaret edip liste çıkaramadılar, Seçimlerden hemen önce faşistler yılgınlık yaratmak 
için, devrimci sendikacıları sorguya çektiler. Bunu 
gören sosyal-faşistler korkarak seçimlerden listelerini çektiler. Gerekçe olarak da kazanamayacaklarını ileri sürdüler. 74 seçimlerini böylece devrimciler kazandı. 3 

"BREJNEV BİRLİKLERİ" 

Bu durumu gören Kunhal, Petro-Kimya kolundaki sendikaları ele geçirmeyi hedef aldı. 
Sosyal-faşistler sendika toplantılarını baltaladılar. Yeni işkollarının sendikaya katılmasını 
engellediler. Toplantıları sabote eden gruplar oluşturdular. İşçiler bunlara "Brejnev Birlikleri" 
adını taktılar. 

Aralık1974'de diğer işkolları sendikamıza katıldı. Sosyal-faşistler Ocak 1975'de güç kullanarak 
toplantıları sabote ettiler. 2 Şubatta sosyal-faşistler 
sendikayı ikiye bölmek istediler. Meşru yönetime 
karsı güe kullandılar. Kitle bunu protesto etmek 


son seçimler 25 Mart 


için toplantılara katılmadı. Daha sonra 9 Martta 
sosyal-faşistler, bir oldu bittiye getirip 140 oy 
farkla sendikayı ele geçirdiler, 11 Martta ise, 
Spinola, faşizmle uzlaşıyor yalanı ile diğer sendikalarda sosyal-faşist darbeler düzenlediler. Askeri 
darbecilerin sosyal-faşist kanadı COPCON, darbelere destek oluyordu 

1975-1977 yılları arasında devrimcilerin sendika 
toplantılarında konuşmaları, gürültü yapılarak engellendi. 1977 seçimlerine PS ile ortak gittik. Seçimlerden bir hafta önce PS'li Çalışma Bakanının, işçi 
ücretlerini yükseltmesi, ittifakı böldü. Sonuçta 
sosyal-faşistler 6000, devrimciler 2500, MRPP 80 ve 
UDP(Süper Devrimciler) 300 kadar oy aldılar. 

Sosyal-faşist sendikada çalışma imkanının kalmaması üzerine Haziran 1978'de "Demokratik 
Genel-İş Sendikası" (SGDT)'yi kurduk 

Soru(2)- Faşisilerin metodları ile sosyal-faşisi 
lerin metodları arasında ne gibi benzerlik ve ayrı 
lıklar var? 


Cevap(2)- Sosyal-faşizm sonuçta, faşizmden daha 
tehlikeli olduğunu gördük. Şöyle ki; faşizm döneminde, demokratik sendikacılık daha doğru bir 
mücadele veriyordu. Faşistlerin arkasında PIDE 
polis teşkilatı vardı. Fakat faşizme karşı da anti- 
faşist bir birlik vardı. Faşistlerin taraftarları 
işçi kitlesi önünde bile açıkça ma be 

Sosyal-faşistler ise işçi sınıfını böldü. İşçi sınıfını 
daha sert tedbirlerle, silah zoruyla kontrol altında 
tuttu. Radyo ve televizyon onların reklamını yaptı. 
"Kunhal'e karşı olmak devrime karşı olmaktır" demogojisini yaydılar 

Soru(3)- Portekiz'de sendikaları 
siyasi güçler ve partiler nelerdir? 

Cevap(3)- Portekiz'de dört büyük sendika var 

1. Eski adı MDT olan SGDT sendikası yeni kuruldu. Portekiz Komünist Partisi Marksist-Leninist' 
in kontrolünde. 

2. CGTP, sosyal-faşist Portekiz "Komünist" 
Partisinin sendikası. Muhalefette süper devrimciler 
yani Arnavutluk taraftarları var. 

3. CDT, Sosyalist Parti ile biraz da Sosyal 
Demokrat Partinin etkisinde, zayıf bir sendika, 

4. MADISCA, gene Sosyalist Parti ile Sosyal 
Demokrat Partinin. O da kuvvetli değil. 

Bugün sosyal-faşistlerin sendikası CGTP'ye karşı tek alternatifi SGDT oluşturmaktadır. Çünkü 
CDT ve MADISCA sosyal-faşizme ve sendikasına 
karşı teslimiyetçi bir eğilim göstermektedir. Öte 
yandan CDT ve MADISCA, sendikamız SGDT'yi 
sınıf çizgisi farklı bir sendika olarak görmekte, 
ittifakı reddetmektedir. 

CGTP veya CDT ile MADISCA sendikalarının 
esas benzerliği onların burjuva sınıf karakterine 
sahip olmalarıdır. Bu iki grup da amaç olarak 
sendikalar yoluyla işçi sınıfı üzerinde açık veya 
kapalı hakimiyet kurmak istemektedirler, Sonuç 
olarak burjuva sendikalar işçi sınıfının karşısına 
dikilmektedirler. Onlar işçi sınıfının menfaatleri için değil seçimler için çalışıyorlar. Hatta 
bazı sendikalar 1 Mayısın yalnızca sosyal-faşist 
CGTP'ce kutlanılmasını isteyecek kadar ileri 
gidiyorlar. 

Ücretler konusunda da durum farklı değil, 
Sendikamız SGDT bütün emekçiler için 2000 
Esküdoluk (1 TL yaklaşık 2 Esküdo). bir ücret 
artışı talep ettiğinde, sosyal-faşistler yüzde esasına göre ücret artırılmasını istediler. Yani çok 
kazanan daha çok zam alsın, az kazanan da daha az. Bu konuda CDT ve MADISCA, sosyalfaşistlere teslim olarak onları desteklediler 

Sorul4) Sendikanız SGDT'nin, Portekiz 
işçi sınıfı ve bülün emekçiler için acil talepleri 
nelerdir? 


konlrol eden 


Cevap( 4 )- 
mesi, 

-Bütün 
rulması. 

Sendikaların olmadığı yerlerde talep listelerinin 
hazırlanması 

-Tüketim kooparatiflerinin kurulması. 

-Kadın işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
çalışma yerlerinde kreş ve ana okullarının açılması. 

isçileri günlük hayattaki bütün hukuki hakları- 
nın savunulması. 

-Ücretsiz ilaç ve sağlık vardımı, ya da bunların 
işyerlerince sağlanması. 


Sağlık ve çalışma şartlarının düzeltil- 


işyerlerinde, işyeri temsilcilerinin ku- 


Tez Büro-iş, «işçi hareketini bölen 
us Beşinci koluna karşı bütün 


gücümüzle savaşacağız» dedi 


# Sahte TKP taraftarlarının Doğu Berlin'den yönetildiği belirtildi 
DİSK'ten atılan 80 İGD”linin Bank-Sen''e yerleştirildiği bildirildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Tez 
Büro-İş Sendikasının bütün işyerlerine dağıttığı 
sendika yayın organının 
son sayısında yer alan 
'İşçi sınıfı içindeki 
Beşinci Kol, TKP eği 
limli sendikalar ve de 
mokratik sol sendikacı 
lık' başlıklı bir yazıda 
Rus Beşinci Kolunun 
sendikalar içindeki faaliyetleri mahkum edildi 
ve Tez Büro-İş Sendikasının bu tür faaliyetlere karşı sonuna kadar 
mücadele edeceği belir 
tildi. 


Kus Beşinci Kolunun 
Doğu Berlin'den aldığı 
taktiklerle "'böl parçala, 
yönet"' tutumunu izleyerek, işçi hareketini bölmeye çalıştığının belirtildiği yazıda "'demokiatik sol doğrultuda bir 
sendika olarak işçi sınıfinı bölmeye çalışanlara 
karşı elimizden gelen bü 
tün gücümüzle savaşa 
cağız" denildi. 


DİSK'TEN ATILAN 
80 İGD'Lİ BANKSEN'E 
YERLESTİRİLDİ 


Tez Büro-İş Sendikasının yayın organında, 
DİSK yöneticilerine saldırdıkları için DİSK'ten 
atılan 80 İGD'linin Rus 


? , 
bla 
dağı ie 4 

n 4 
O 
Be E E 
Lizbon'da 


yıs'ı kendilerinden 


1 Mayıs gösterileri 
başkasının 


Beşinci Kolunun dene 
timindeki Bank-Sen Sendikasına yerleştirildiği bdirtilerek şu görüşlere yer verildi: 
"TKP'liler partilerinin 
kararı gereği İlerici 
gençler' maskesiyle sendikalar üzerine tahakküm 


kurmak için 'verimli bir 
eylem' içine girmeyi kendilerine hak olarak görmüşle dir. Bunun en son 
örneği DİSK Genel 
Kurulu arifesinde kendilerinden olmayan yöneticileri dövmeye 
kalkmaları onları bir oda- 


ya sokarak taciz etmderidir. Oradan atılan 'ilerici 
gençler' şimdi Bank-Sen' 
de kendilerine iş bulmuşlardır. Bank-Sen yöneticileri o işçilikle © alakası 


olmayan 80'i aşkın kişiyi, üyeerinin aidatlarıyla 
beslemeye başlamıştır. 


Teksif Konya Eregii'de seçim çalışmalarına katılan 
isçiler. İşçilerin Birliği grubunun adayı Ziya Kanat 


Konya Ereğli'de Teksif Şube 
seçimleri Ocak ayında yapılacak 


* İşçilerin Birliği grubu bütün işçilerin ortak mücadelesini savunuyor 


Revizyonisller I! Makutlamasını yasakla- 


maya kalktılar ancak başarılı olamadılar. 


KONYA (ÖZEL) 
Konya-Ereğli Sümerbank Bez Fabrikasında 
Ocak ayı sonunda yapılması beklenen Teksif şube seçimleri için çalışmalar sürüyor. 
Fabrika içinde bölge 
cilik körükleyerek işçiyi bölmeye çalışan iki 


TİS Bursa 


Şube Kongresi 
yapıldı 


BURSA(ÖZEL) 

DİSK'e bağlı Toprak, 
Su ve Tarım İşçileri Sendikası Bursa Şubesi Genel Kurulu önceki gün 
yapıldı. Dört başkan adayının bulunduğu kongre 


seçimlerini Fazlı Serin 
kazandı. 

Kongrede Yönetim 
Kurulu üyeliklerine de 
Mithat Sayınbay, Şerafettin Gürsel, Cavit 
Dutlu, Sedat Çakıcı, 
Tahsin Türksel ve Ta- 


hir Can seçildiler. 


gruba karşı "Işçilerin 
Birliği" grubu, hangi 
bölgeden ve hangi siyasi düşünceden olursa olsun bütün işçilerin birliğini savunan bir mücadele yürütüyor. 

Dağlı, Bettik, Dereyüzlü, Ayrancılı gibi çeşitli mahalli çevrelerden 
gelen işçilerin birliği te 
melinde çalışmalarım Yürüten İşçilerin Birliği 
grubu yaptığı ortak toplantıda Ziya Kanat adlı 
demokrat VE yurtsever 
bir işçiyi başkan adayı 
olarak seçmiştir. 

İşçilerin Birliği grubu 
çalışmalarını ev, kahve, 
salon gibi yerlerde toplantılar ve sohbetler düzenleyerek sürdürmekte 
görüşlerini çeşitli broşür 
ve bildiriler yayınlayarak 
işçilere duyurmaktadırlar. 

1700 işçinin çalıştığı 
Sümerbank Bez Fabrikasında yapılacak Teksif 
şube seçimlerinde, yönetime en kuvvetli adayın 
“İşçi Birliği" grubu olduğu bildiriliyor. 


Gayrimenkul Satışı: İstanbul 10 ncu İcra 
Memurluğundan 


Dosya No:1978/ 166 


Eminönü, Kazganisadi mahallesi, İsmail Safa 
Çıkmazı sokağında kâin 1 kapı, 193 pafta, 741 
ada, 27 parsel saylı 100.00 M2. sahalı arsanın ipotekli bulunan bodrum katta 1 no.lu dükkana 
kat irtifaklı 30/200 hissesi satılarak paraya cev- 


rilecektir. 


İmar durumu: 9.10.1978 tarih ve 4244 sayılı 
imar durumundan: Bu parselin, mer'i imar planına göre 15.50 metre bina yüksekliğinde ve bitişik nizamda inşaata müsait olduğu anlaşılmış- 


tir. 


Tetkikat: Kumkapı'da Kazganisadi mahallesi, İsmail Safa sokağının başında ve halen bir 
bodrum, bir zemin, 4 tam katlı yeni betonarme 
karkas bir apartman bulunmaktadır. Bodrum 
katında bütün parsel büyüklüğünde bir dükkan 
ile zemin katında ayrıca 4 dükkan bulunmaktadır. Üst katlar mesken şeklinde ioga edilmiştir. 


Bodrum katta 1 no.lu Dükkan: 


okaktan bir 


merdivenle inilerek girilen bu dükkan büyük bir 
mahal olup, parselin tamamındadır. 


Kıymeti: Bilirkişi tarafından gayrimenkulün 
bodrum kat 1 no.lu dükkana kat irtifaklı 30/ 
200 hissesine 250.000.-TI. kıymet takdir edil- 


mistir. 


İlk açık artırması 8/1/1979 Pazartesi 
saat 16.00'dan 16.30'a kadar 


günü 
İstazkml Sulta- 


nahmet'te Adliye Sarayı'nda 10 uncu İcra 
Memurluğunda Yapılacaktır. Artma şartnamesi herkesin görebilmesi için 21/12/1978 tarihinden itibaren memuriyetimizde açık bulun- 


durulacaktır. 


Ik açık arttırmada teklif edilen 


bedel muhammen kıymetin “75'ini ve varsa 
rüçhanlı alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 


edilmiş alacakları mecmuunu 
€n çok artıranın taahhüdü 


madığı takdirde 
baki kalmak üzere 


arttırma on gün daha uza''larak onuncu 18/1/ 
1979 Perşembe günü aynı saatlerde ve ayni yer- 


de yapılacak ikinci arttırmada en çok 
Gayrimenkul 


na ihale edilecektir. 


arttırakendisine 


ihale olunan kimse, verilen mehil içinde ihale 
bedelini vermezse namma yapılan ihale fesh' 


olunarak 


İ.İ.K.nun 133. üncü maddesi hükmü 


tatbik olunur. İki ihale arasındaki fark ve ge 
çen günlerin %10'dan hesaplanacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan 
tahsil olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilüerin ve irtifak hakkı dairesine bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar, Talep edildiği ve iki liralık posta pulu 
gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin arttırma şartnamesini okumuş ve münderecatını ay- 


nen 


abul etmiş ad ve itibar olunacaklardır. İha- 


leye iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin “10'u nisbetinde pek akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunun tevdii mecburi olup, alcı binde üç damga resmini ihaleyi 
müteakip ödemeye mecburdur. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1978/166 Dosya No.su ile Memuriyetimize müracaatları ilan olunur. 4/12/ 


1978 


İst.10 İcraM. 
(Basın: 8342-1688) 


© Garalık 1978 


Karamanlis:”T ürkiye ile 
Yunanistan'ın işbirliği 
ülkelerimizin yararınadır” 


©Türkiye-Yunanistan kıta sahanlığı 
görüşmelerine yakında devam edilecek 


Denktaş, muhalefet 
liderleriyle görüştü 


HÜSEYİN GÖÇER 


Baki arkadaş, faşist 


rirdi. Ve bunların sorun- 


katiller tarafından © beş 
yurttaşla birlikte öldürül- 


dü: Baki, Aydınlık'ın Müracaat servisinde; devrime 
halka ve gazeteye hizmetleriyle yaşıyor. O, müracaat servisinde bütün gün 
gelen işçilere, memurla- 


larının çözülmesi için çalışırdı. Baki bu hizmet içerisinde yaşıyor. 


Baki arkadaş, kapıda 
halka ve devrime hizmet 
için kale gibi durur, gazeteyi gözü gibi korurdu. 
Hayatını gazetenin çalış- 


BAKİ’ DEN ÖĞRENDİKLERİMİZ 


nemini kavramışdı. Bağımsızlık Mitingine bunun için katılmayıp gaze- 


*tede bulunmuştu. O, canlı, 


hayat ve sevgı dolu bir 
arkadaştı. Disiplinli ve titiz bir çalışması vardı. 
Verilen görevleri önemliönemsiz diye ayırmaz 
hepsini aynı sorumluluk- 


silahlanmıştı. Saglam bır 
sınıf mayası vardı, bu onun her tutumuna yansıyordu. 


Baki arkadaşın, işte 
bu özellikleri bize cesaret 
ve güven veriyor. Onun 
bıraktığı boşluğu biz daha da sağlam bir kaya gi- 


LEFKOŞE (AA) 

Kıbrıs Türk toplumu lideri Rauf Denktaş, 
hükümeti kurma çalışmalarını sürdürüyor. 

Denktaş bu amaçla dün Ana muhalefet Partisi Lideri Alpay Durduran, Cumhuriyetçi Türk 
Partisi Genel Başkanı Özker Özgür ve Halkçı 
Parti Genel Başkanı Alper Orhon'la ayrı ayrı 
görüştü. 

Bu arada iktidardaki Ulusal Birlik Partisi 
(UBP) çevrelerinde başbakan adayı olarak Orhan Zihni Bilgehan, İrsen Küçük, Mustafa Çağatay, Erol Andaç ve Dr. Şemsi Kazım'ın adların- 
dan söz edildiği bildirildi. 

Öte yandan UBP, hükümetteki bakanlık sayısının azaltılmasını istedi. Parti Grubunun 
konuya ilişkin önerisi Rauf Denktaş'a iletildi. 
Grup, halen 10 olan bakan sayısının altıya indirilmesini tavsiye ediyor. 

Kıbrıs Türk Meclisi de Denktaş'ın hükümet 
kurma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla 


ATİNA (AA) 


Yunanistan Başbakanı 
Konstantin Karamanlis, 
Türkiye ile Yunanistan'ın 
aralarında işbirliği 
kurmasının iki ülkenin de 
yararına olacağını söyledi 


Karamanlis, bir süre- 
den beri davetli olarak 
Atina'da bulunan. Uluslararası Basın Enstitüsü 
(PI) üyesi bir grup Türk 
gazetecisini kabul etti. 
Yunanistan Başbakanı 
Türk gazetecileri Doğu 
Akdeniz ve Balkanlarda 
hüküm süren kararsız durum karşısında Türkiye- 
Yunanistan arasında işbirliğinin o kurulmasının 
iki ülkenin de çıkarları 
için gerekli olduğunu 
söyleci. 


İki ülke arasındaki sorunların bârışçı yollar- 
dan çözülebileceğine dikkat çeken Karamanlis bu 
amaçla diyalogun geliştirilmesi ve her türlü kışkırtıc: davranıştan kaçınılması gerektiğini de 


EGE KITA SAHANLIĞI 
GÖRÜŞMELERİ 


SONA ERDİ 
Öte yandan 1 Araık'tan beri Paris'te de- 


vam eden Türkiye-Yunanistan Ege kıta sahanlığı görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerle ilgili bir açıklama yapılmadı. 

Bu arada kıta sahanlıgı görüşmelerine yakın 
bir zamanda devam edileceği, toplantı tarihinin 
Ökçün ile Rallis'in Brüksel'de yapacağı görüşme 
sırasında tespit edileceği 
bildirildi. 

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Türkiye- 
ve Yunanisian yetkilileri 
toplantıların olumlu olduğunu söylediler. 

Öte yandan Paris'te 
yapılan görüşmelerin sonuçları Ocak ayında biraraya gelecek olan Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları Genel 
Sekreterleri Şükrü Flekdağ ve Viron Teodoropulos tarafindan değerlen- 


12 Aralık'a kadar tatile girdi. 


sözlerine ekledi. 


Waldheim, toplumlararası görüşmelerin 


dirleceği bildirildi. 


ÜSLER AÇILDI, 
PARASI GELMEYE 
BAŞLADI 


ra, öğrencilere ve bütün 


|- j masıyla 
herkese sıcak ilgi göste- 


BAKİ ANGIN’ IN HAYATI 


Baki 1956 yılında Tunceli'nin Pertek 
kazasında doğdu. İlkokulu bitirdikten 
sonra Tunceli Pınarlar Ortaokulu'na girdi. 
Ortaokuldan mezun olduktan sonra 
İstanbul'a gedi Fatih Akşam Ticaret Lisesinde öğrenimine devam ettiği sırada 
inşaatlarda ve çeşitli işyerlerinde Çalıştı. 

1976 yılında Akşam Ticaret Lisesini 
bitiren Baki bir süre Orman Fakültesinde 
okudu. Daha sonra Yay-Kur'a yazılarak 
yüksek öğrenimine devam etti. 

Baki 1975 yıllarında iki arkadaşıyla 
birlikte Halkın Sesi dergisine gelerek bura- 
dan dergi alir ve tek başına Alibeyköy'de 
satardı. Eyüp'deki bütün işçi mücadelelerine katıldı. 1975 yılında TSİP revizyonizmine karşı mücadele içinde devrimci 
saflara katıldı. Bu sırada Baysan Fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. 1976 yılında evlendi. Şafak isimli çocuğu şimdi 1,5 
yaşında. 

Baki 1977'de kurulan Alibeyköy Halk 
Kültür Derneği'nin Başkanlığını yaptı 
Daha sonra Türkiye İşçi Köylü Partisi 
üyesi oldu. Gazetemizin kuruluş kampan- 
Yası sırasında ev ev dolaşarak AYDINLIK 
için bâğış topladı. Karşılaştığı herkese 
günlük gazetenin önemini kavrattı. Baki 
geceleri bağış toplarken gündüzleri de inşaatlarda Çalışarak kazandığı parayı gazetemize verdi. AYDINLIK'ın çıkışından 
sonra bütün çalışmasını gazeteye verdi. 

Baki'nin anısı, bize daha iyi bir gazete 
çıkarmak için müçadelemize güç veriyor. 


Baki, bir işçi arkadaşının düğününde. 


birleştirmişti. 
Gazetede çalışmanın ö- 


la yapardı. Revizyonizme bi durararak dolduraca- 
karşı devrimci ideolojiyle ( gız ve yaşatacağız. 


Baki, arkadaş Hüseyin Göçer ile birlikte 
Aydınlık Danışmasında görev başında. 
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ANKARA (ÖZEL) 


Ecevit hükümetinin, 
ambargonun kaldırı!- 
masından sonra Türkiye 
deki Amerikan üslerini 
açmaya karar vermesi 
üzerine Birleşik Amerika Türkiye'ye 50 milyon 
dolar kredi verdi. Ekonomik destek yardımı olarak adlandırılan bu para 
askeri amaçlar dışındaki 
alımlar için kullanılabile 
cek. Ancak Amerikan 
Kongresinin kararı uyannca bu yardım askeri 
malzeme alımı için kullanılamayacak. 

Dün Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile Birleşik Amerika'nın Ankara 
Büyükelçisi Ronald Spi 
ers arasında imzalanan 
bir dizi anlaşmanın ilki. 
bir yıllık süre içinde bu 
50 milyon dolarlık kredinin verilmesini öngörüyor. 

Bundan başka imzalanan bir dizi anlaşma ile 
de Türkiye'nin Amerikan 
Yardım Örgütü AİD'ye 


başlatılması için çabalarını sürdürüyor 


e Waldheim, her iki tarafın da Denktaş-Makarios 
anlaşmasına sadık kalmasını arzu ettiğini söyledi 


HABER MERKEZİ 


Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmeleri 
başlatmak amacıyla giriştiği çalışmaları sürdürüyor . Waldheim Kıbrıs'la ilgili raporunda bu 
konudaki görüşlerini belirtti. Bu arada BM Genel Sekreterinin Kıbrıs 
Özel Temsilcisi Galindo 
Pohl da, Ada'da iki taraf yetkilileriyle yaptığı 
görüşmelere devam ediyor. 


BM Genel Sekreteri 
Waldheim, Güvenlik Kon- 
Seyine verdiği 16 sayfalık 
raporunda, toplumlararası 
görüşmelerin başlama tarihini saptamak amacıyla 


dan yanz olduklarını saptadığını bildiren Waldheim, her iki tarafın Makarios-Denktaş anlaşmasına 
sadık kalmayı arzu ettiğini de açıkladı. 


Maraş'ın yeniden iskana açılmasını, toplumlararası görüşmelerin ilk 
adımı olarak değerlendirdiğini belirten Genel Sekreter, görüşmelerin gerçek anlamda başlatılabilmesi için tarafların kabul edebilecekleri bazı 
ortak kavramlar bulunmasının gerekli olduğunu ifade etti. Waldheim 
bu konuyla ilgili olarak 
ABD'nin bir plan hazır- 


DENKTAŞ-POHL 
GÖRÜŞMESİ 


Bu arada BM Genel 
Sekreterinin Özel Temsilcisi Galindo Pohl Lefkoşe'de Denktaş'la görüştü. Görüşmede Pohl 
Waldheim'ın toplumlararası görüşmelerin başlatılmasına ilişkin görüşlerini Denktaş'a iletti. Görüşmeden sonra bir açiklama yapan Denktaş, BM 
Genel Sekreterine kayıplar konusunda yeni bir 
komisyon kurma yetkisi 
verilmesinin Türk kesimi 
adına resmen önerildiğini 
söyledi. 


Doğan Yurdakul 


Ecevit'in Irak'tan dönüşü, hiç de Köprülüler'in Rusya'dan dönüşü gibi olmadı. Ecevit ve 
beraberindeki Bakanlar Irak'tan son derece 
olumlu izlenimlerle döndüler. 

Enerji Bakanı Deniz Baykal, "Son on yılda 
hiçbir ülke ile bu denli dayanışma sağlanmadı" 
diyor. 

Baykal'ın söylediğine göre Irak, 1979 yılında 5 milyon ton ham petrd verecek. Petrol boru hattından önümüzdeki yıl 35 milyon ton petrol akıtılacak ve bundan Türkiye'ye 100 milyon 
dolar döviz kalacak. Irak, bugüne kadar ki petrol borcumuzu malla ödememizi de kabul ediyor. 


İmzalanan ticaret protokolüne göre de, Irak, 
Türkiye'nin 200 bin ton sıvılaştırılmış petrol 
gazı isteğini de inceleyerek karara bağlayacak. 

Bir Rusya'ya bakın, bir de Irak'a. "Dostluk 
ve işbirliği” üzerine övgüler dinleye dinleye 
usandığımız Rusya bugüne kadar ne yaptı? 6 
aydır ellerinde kap kacak ikide bir Rusya'nın 
kapısını çalıp petrol dilenenler, bir bardak petrol alabildiler mi? 

Petrol yerine kavun alıp gelmelerinden başka, her seferinde bu “büyük dost”un, petrolü 
nasıl şantaj, ve siyasi baskı aracı olarak kullandığını gördüler. 


Ondan sonra da, Rusya'dan öğrendiklerini, 
Irak'a uygulamaya kalkıştılar. Brejnev'in karşısında ezilip büzülenler, Irak'a karşı aslan kesilip “petrol vermezsen biz de Fırat'ın sularını 
keseriz” diye tehdit savurmaya kalkıştılar. İki 
ay öncesine kadar bunları söyleyenler, acaba 
şimdi Irak'ın gösterdiği dostluk karşısında utanmışlar mıdır? 

Irak Ekonomi Bakanı Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada “petrole karşı suyun zaferi”, "sizin 
petrolünüz varsa, bizim de suyumuz var" diye 
manşet atan büyük gazetelerde şimdi böyle başlıklar çıkmamasından, azıcık utanmış oldukları 
anlaşılıyor. Baykal da, "Türkiye, Fırat konusunda komşularına zarar vermeyecek bir tutum 
içindedir” diyor. 

Ecevit, Irak'ta yapılan görüşmeler konusunda, "Bölge sorunlarıyla ve genel uluslararası 
sorunlarla ilgili değerlendirmelerimiz arasında 
birçok konuda büyük bir yakınlık bulunduğunu 
gördüm" diyor. 

Acaba Ecevit, Rusya'ya teslim olup, tehditlerine boyun eğmenin ne sonuçlara yol açtığı 
konusunda da Irak'ın tecrübelerini incelemiş 
midir? 

“Dostluk” lâfını dillerinden hiç düşürmeyen 
Ruslar, Irak'tan Basra Körfezinde liman kolaylığı ve üs istiyorlardı. Savaş gemilerine binip, 
limanlarımıza demirlemeye başlayan Ruslar, 
Türkiye'den de bugün liman kolaylığı istiyorlar, 
yarın üs isteyecekler. 

Talabani adlı uşaklarına Irak sınırında provokasyonlar yaptırıyorlar. Aynı şey Türkiyede de 
var. 
Nihayet Mayıs ayında Irak'ta darbe tezgahladılar. O zaman foyaları meydana çıktı ve Irak'ın 
bu "dost" maskeli düşmana karşı gözleri açıldı. 
Türkiye'de henüz darbe tezgahlamış değiller 
ama bizimkilerin gözlerinin açılması için ille de 
bunun mu olması gerekiyor? : 

Ticaret Bakanının Rusya gezisi ile Ecevit'in 
Irak gezisinin aynı günlere rastlaması, halkımıza 
gerçek dostun kim, düşmanın kim olduğunu bir 


Baki bir yoksul köylü çocuğu olarak liseyi 
büyük güçlükler içerisinde bitirdi. Hayatın 


zorlukları onu genç yaşta olgunlaştırmıştı. 
genç yaş 8 $ $ takvime bağlandı. 


Bir yıldır günlük hayatta, radyoda, televizyonda, gazetelerde, 
en sık karşılaştığımız sözcükler 
arasına IMF, borç ertelemeleri, 
krediler, döviz darboğazı ve taze para da girdi. Herkes bu sözcüklerin altında Türkiye'nin kaderini ilgilendiren önemli gelişmelerin olduğunun farkında. 

Ekonomimizi bir kez daha 
gözden geçirmek, denetlemek 
amacıyla bir Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Heyeti yine ülkemizde, Heyet önce İstanbul'da 
Sınai Kalkınma Bankası ve Özel 
Sektör temsilcileriyle görüştü. 
Görüşmelerin sonunda Heyet 
Başkanı ve IMF Türkiye Masası Şefi Charles Woodvards gelişmeleri bir cümleyle özetledi: 

"Türkiye'nin meseleleri yöneticilerinin anlattığı kadar kolay değil!" 


"NASIL OLUYOR DA..." 


Aslında Türkiye'nin meselelerinin kolay olmadığını, ekonominin köklü çözümler beklediğini IMF Heyetine Türkiye'ye 
yardım etmek için gerekli çabayı o harcamadıklarını söyleyen Özel Sektör temsilcileri de 
biliyordu. Nitekim Woodvards' 
a IMF'nin istediği devalüasyon' 
un Türkiye'nin hiç bir sorununa çare olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliyorlar, bunun ülkede demokrasiye büyük ölçüde zarar vereceğini anlatabiliyorlardı. 

Ancak, aynı Özel Sektör 
temsilcileri IMF Heyeti Tür 


olan 191 milyon dolarlık 
borcun 109 milyonluk 
kısmı yeniden taksitlendirildi ve ödeme yeni bir 


taraflarla temas halinde 
bulunduğunu belirtti. 


nın müzakereler yoluyla 
bir çözüme ulaşılmasın- 


layarak taraflara sunduğunu açıklamalarına Denktaş açıklamasınekledi. da ABD planına da değinerek, "olumlu ve olum- 
BM Genel Sekreteri suz yanları bulunan bu 
Ada'daki Barış Gücü. öneriyle ilgili tutumun 
nün görevini sürdürme- parlamentoda (o görüşülsinin şart olduğunu da dükten sonra sonuca 


belirtti. 


bağlanacağını” belirtti. 


IMF yeniden Türkiye'de 


HABER MERKEZİ 


TOE ER a a Dm m e a S R a 


kiye'deki enflasyona üc“ 
retlerinin artması teşhisini koyduğunda susuyorlar ve Toplumsal Anlaşma'nın 1979'da uygulanmasıyla bu sorunun çözüleceğini söyleyiveriyorlardı 
hemen. 


Görüşmelerin en ilginç yanı 
ise IMF Heyetinin Türkiye've 
kredi vermemesine rağmen Türkiye Özel Sektörünün nasıl olup 


j da hâlâ ithalat yapabildiğine akıl 


erdirememesiydi. Heyet üyeleri 
iki lafın arasında bu soruyu soruyorlar, temsilciler ise bu tür 
soruları geçiştirmekte cldukça 
usta görünüyorlardı. 


IMF Heyeti Türkiye ekonomisini gözden geçirirken, döviz 
kaçakçılığını, döviz karaborsasını, yurt dışından gelen işçi dövizlerindeki istikrarlı azalmayı 
ve işadamlarının "kendi dövizini kendin bul" kampanyasını 
da hesaba katmak zorundaydı. 


Heyet daha sonra başkente 
gitti. İki hafta süresince Ankara'da incelemeler yapacak. Bütçeyi, planı inceleyecek, tepkilere karşı devalüasyonu savunacak ve 30 milyon dolarlık kredi 
için bunu zorunlu şart olarak ileri sirecek, Maliye Bakanı Devlet 
Planlama Teşkilatı Uzmanları 
ile görüşecek ve sonunda üçüncü dilim krediyi verip vermeme- 
ye karar verecek. Bu görüşmelerin sonucu ve Heyetin yakacağı yeşil ışık aynı zamanda 
IMF dışındaki Batılı mali kaynakların Türkiye'ye vereceği 
kredileri önemli ölçüde belirleyecek. 


Türkiye ekonomisinin gelişmesi hangi nedenlerle IMF'nin 


istekleri 
kıldı? 

Bu sorunun cevabını bulmak için, bu günün gerçeğini 
son üç-dört yılın olgularında 
aramak gerekiyor. 


"DARBOGAZLARIN EN 
BÜYÜĞÜ: DÖVİZ" 


En etkili işveren örgütlerin- 
den biri olan Türkiye Sanayici 
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 


doğrultusunda bıra- 


bu yılın ilk ayında yayınladığı 
"1978 Yılına Girerken Türk 
Ekonomisi" adlı incelemesine şu 
cümleyle başlıyordu: 

"1978 yılının başında Türk 
ekonomisinin temel sorunu 'ekonominin işlerliğini kaybetme 
tehlikesi'dir”. 

Ve bu tehlikeyi şöyle açıklıyordu: 

"Geçmiş yıllardan süregelen 
sorunların ekonomiye getirdiği 
yükler yanında 1977 yılında dış 
para ile ödeme olanaklarının 
tükenmesi ekonominin işlerliğini kaybetme tehlikesinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur" 


Gerçekten de 1978 yılı başında ekonomi felce uğramak üzereydi. Yüzelli yıldır emperyalizmin baskısı altında toprak reformunu yapamamış, sermaye biriktirememiş bir Türkiye tablosuydu karşımızda duran. 

Enerji kaynaklarından sanayiip kullandığı bir çok hammadde, ara malı, yedek parça ve teknolojiye kadar emperyalizme bağımlı olan bu ekonominin ithalatı aynı nedenle dev adımlarla büyürken ihracatı yerinde sayıyor, 
hatta geriliyordu. 1977 yılında 
ekonominin ithalat ihtiyacı 5 
milyar 796 milyon dolar tutuyordu. Ancak, döviz bulunamadığı için bu miktarın sadece yüzde 30,2'si olan 1 milyar 753 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilebilmişti. İthalat alanındaki 
gelişmeler büyümenin de ötesin- 
de bir şişme, hatta dışarıdan 
pompalanma özelliği gösteriyordu. 


Başkalarının paralarıyla guç 
bela ayakta durmayı başarabilen bu ekonomi, dış krediler artık eskisi gibi akmayınca felç olmanın eşiğine doğru hızla yuvarlanmaya başladı. 


Böyle olunca da 1974'de 460 
milyon dolar olan döviz açığı 
(dış ödemeler dengesi açığı) yaklaşık 7,5 kat arttı. Bu açık aşağı yukarı 3 milyar dolara kadar 
çıktı. Ülkedeki sermaye açığını kapayan ve bağımlı ekonominin çarklarının dönmesini sağ- 


layan emperyalistlerin borç verdiği dövizlerin eksikliği yurtdışındaki işçilerimizin alınteriyle de giderilemedi. Önceki yıllara oranla işçilerimizin gönderdiği dövizlerde yüzde 25 bir azalma oldu. Döviz olmadığı için ithalat yapamayan sanayiciler 
yurtdışına koşuyor ve orada pahalı döviz satın alarak gemilerini 
kurtaran kaptan olmaya bakıyorlardı. Ama ülke içinde döviz pahalanıyor, karaborsaya düşüyor 
ve ikide bir devalüasyon yapmak 
gerekiyordu. 

Kısaca, 1978 yılına girerken 
politikacılar ve işadamları darboğazların en büyüğünün döviz 
olduğu konusunda birleşiyorlardı. 


YÜKSELEN BORÇ PİRAMİDİ 


- 1974 yılından sonra işlerin gidişinden kaygılanmaya başlayan 
MC hükümetleri uzmanlarının da 
tavsiyesiyle döviz açığını gidermenin kolayını buldular: Borçlanma, daha çok borçlanma. 

Ancak, bu borçlanma daha 
önce tanık olduklarımızdan farklıydı. Amerika ve Batı ülkelerinin 
uyguladığı ekonomik ambargo 
yüzünden döviz bulamayan MC 
hükümetleri bu defa Batı'nın tefecilerinden en elverişsiz koşullarda borç alma yolunu tercih 
ettiler. 2-3 yıl gibi çok kısa bir 
vade ve yüzde 12 gibi çok yüksek bir faiz. Bu borçların insafsız özellikleriydi bu saydıklarımız. 

Bu borçlar yurtdışından Türkiye'deki bankalarda işadamlarının hesabına yatırılıyor, bu döviz ithalat için kullanılıyordu. 
Türkiye Hükümeti Hazinesi de 
Dövize o Çevrilebilir Mevduat 
(DÇM) adı verilen bu borçların 
vadesi geldiğinde dövizle ödeme 
konusunda kefil oluyordu. Üstelik Hazine Türk lirasının değeri- 
nin düşürülmesinden doğacak 
farkları da ödemeyi üstleniyordu. Yabancı ülkelerden Türkiye" 
deki bankalara bu yolla getirilen 
dövizler Merkez Bankası'na devrediliyor, karşılığında bu mevduatı ithalat için kullanacak olanlara Türk Lirası cinsinden kredi 


kez daha göstermiştir. Gerçek dostluk, kuzu | 
postuna girmiş kurtla değil, aynı tehdidin altında olan mazlum ülkelerin arasında kurulandır. 


açilyorau. Bu krediyi açabilecek kaynak olmadığı için de çoğu kez karşılıksız para basma yoluna gidildi. Son iki yılda basılan 
toplam para miktarının 60 milyar lira olduğunu ve 1960'da ülkeyi enflasyon batağının içine 
sokan Bayar-Menderes Hü kümeti 
döneminde piyasada dolaşan para miktarının 4 milyar lira olduğunu söylersek karşılıksız para 
basma politikasının nerelere kadar vardığını anlamak kolaylaşacaktır. 


FABRİKA KAPILARINA 
VURULAN KİLİT 


1978 yılında alınan DÇM kredileri ve ödenmesi gereken borç 
miktarı 1 milyar 380 milyon doları buldu. Ama döviz olmadığı 
için ithalat yapamayan hükümeti 
DÇM adındaki tefeci kredileri de 
kurtaramadı. 

Dış temsilciliklerde çalışan 
personelin maaşları ödenemedi. 
11 Kasım 1977 tarihinde Merkez 
Bankası bütün bankalardaki dövize el koydu. 18 Aralıkta alacağını tahsil edemeyen bir Alman 
firması Merkez Bankasını Uluslararası Mahkemeye verdi. 

1978 yılına işte böyle gelindi. 
Bu yıl içinde ödenmesi gereken 
5 milyarı kısa vadeli, toplam 10 
milyar 600 milyon dolar borç 
ile, Üretim daralmış, dışa bağımlı sanayi işlemesi için gerekli 
malları sağlayamadığı için kapılarına kilit vurmaya başlamıştı. 
İşsizlik gün geçtikce daha büyük 
boyutlara ulaşıyordu. Büyük sanayiciler hükümetleri fabrikaları 
kapatmakla, işçileri sokağa koymakla tehdit ediyordu. Yüzde 
40'ı geçen fiyat artışları esas 
olarak üretimin yavaşlamasın- 
dan, dışarıdan sağlanan hammadde, ara malı, yedek parça ve 
teknoloji'deki maliyet artışların- 
dan ve bu malların sağlanmasın- 
da karşılaşılan darboğazlardan 
kaynaklanıyordu. 

Pahalılık ve işsizlik çığ gibi 
büyürken, halk artık canından 
bezmişti. Halkın üzerine yük üstüne yük yükleniyor, kambur üstünde kambur taşımak zorunda 
bırakılıyordu. Halkın aleyhine 
alınan her ekonomik karardan 
sonra gerekçe şöyle açıklarıyordu: 

Ekonomik buhran. Bu ekonomik buhran nereden kaynaklanıyordu, buhranın temelinde 


yatan neydi? (DEVAMI VAR) 


lr mmm. 


Kamulaştırma İlanı 
Karayolları İstanbul Çevre Yolu ve Boğaz Geçişi 17. Bölge Müdürlüğünden 


Yeniden yapılacak İstanbul Çevre Yolu ve Boğaz Geçişi güzergahına rastlaması dolayısi yle Piyale paşa - Kasımpaşa Dolapdere bulvarı güzergahına rastlayan ek kamulaştırma Km. (2 - 818 - 3- 348) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına kamulaştırılan taşınmaz mallara Beyoğlu İlçesi kamulaştırma kıymet takdir komisyonu tarafından takdir edilen kıymetleri ve alakalıların adlarını belirten takdiri kıymet 

Tapuya kayıtlı taşınmaz malların kamulaştırma bedelleri, 
Diğerleri hakkında gerekli kanuni işlemler yapılacaktır. 

Dava vukuunda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE tevcihi icabeder. 

İlgililere tebliğ makamına kaim olmak üzere 6830 sayılı kanunun 13 ncü maddesi gereğince ilan olunur. 

6830 sayılı kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası gereğince İmar İskan Bakanlığının 18.9. 1978 gün ve H -06 - 02: 340131301. - 7217 sayıl yazıları ile 
imar planına işlenmiş olduğundan Karayolları Genel Müdürlüğünün 21.9.1978 gün ve 2983 sayılı yazılarına 


maliklerinin tapu dairelerinde ferağ takriri vermelerini müteakip kendilerine ödenecektir, 


İLÇESİ: BEYOĞLU 
Mahallesi : Küçükpiyalepaşa, Sururi, Hacahmet, Hacıhüsrev. 


Pafta 
No. 


Sahibinin 
Adı Soyadı 


Parsel 
No. 


Kamulaştırma 
Cinsi ve M2 si 


Kamulaştırma 


Hıdır Bildirici 36/100 
Mehmet Ali Çekiç 25/100 
Avram Alberk İllel 39/200 
Davit İllel 39/200 


1626122/10598560 
206.200.00 TL, 
30.000.00 TL. 


Hasan Koçoğlu 
Cafer Koçoğlu " " Arsa:257.75 
Cemal İsmail Koçoğlu Müt. Cüz. 
919962/10598560 
Mehmet Koçoğlu 1626122/ ", Saime Yuvakuran 766635/10598560, Bahriye 
Koçoğlu 1788815/10598560, Cemile Koçoğlu 818061/21197120, Ayşegül Koçoğlu 813061/21197120; Birsen Kavuncu 813061/21197120, Abbas 
Fethi Koçoğlu 813061/21197120, Aliye 309330/10598560, Zehra 809330/10598560 


Hasan Koçoğlu 1626122/10598560 Arsa: 100. 00 
Cafer o“ 1626122) " 
Mehmet İsmail Koçoğlu 919962/10598560, Mehmet Koçoğlu 1626122/10598560, Saime Yuvakuran 766685/10598560, Bahriye Koçoğlu 1788815/ 
10598560, Cemile Koçoğlu 813061/21197120, Ayşegül Koçoğlu 813061/21197120, Birsen Kavuncu 818061/21197120, Abbas Fethi Koçoğlu 
813061/21 197120, Aly» 309330/10598560, Zehra 309830/10598560. 


80.000.00 TL. 


Faika Akyar 5/20 

Zeki Akyar 3/20 
Abdurrahim Akyar 3/20 
Hayriye Akyar 3/20 
Fatma Saime Akyar 3/20 
Abdurrahim Akyar 3/20 


Arsa:22.00 26.400.00 TL. 


Yanko 1065/23220 Arm: 173.00 — 207.600.00 TL. 


Salih Çapalar 5448/28220 
Saya 1065/ " 


28220, Dino 1054/28220, Hiristo 1054/28220, İstavri 1054/28220, Nitro 8162/28220, Naon 3870/23220, Yuvan 3870/23220. 


Nikola 1065/23220 


( 
Salih Çapalar 5448/23220, Saya 1065/23220, Karyaş 526/283220, Vangel 526/23220, Venetito 52 


tavri 1054/28220, Mitro 3162/28220, Naon 3870/28220, Yuvan 3870/23220. 


Hüseyin Başarır 1/3 
Muazzez İlter 1/3 
Fahriye Alantar 1/3 


Yavuz Başar 
Erol Başar 1/4 
İbrahim Yılmaz 1/4 


Halil Kızıltepe 
Kadir Öztürk 


Mariya |) 
İsir Odale ) 2/5 
İlya Odisea ) 


i 144/480 
İhsanİyiakpak 20/480 
Mehmet Nuri 40/480 
Ahmet 20/480 
Saniye Özmen 72/480 


Saniye Özmen 


, Kayaş 526/23220, Vangel 526/23220, Vanetite 526/ 


Arsa: 166.00 — 249.000.00 TL. 
3220, Dino 1054/23220, Hiristo 1054/23220, ts- 


1 No.lu Bina — 12.000.00 TL, 


Müt. Cüz. 


Arsa: 22.00 — 66.000.00TL. 


61 No.lu Bina — 
62 No.lu Bina 


40 Nolu Bina 


Arsa:359.00 


— 62.000.000 TL, 


9.000.00 TL, 


— . 18.000.00 TL. 


—2.833.500.00 TL. 


10.000.00 TL. 


22 No.lu Bina o — 


185.000.00 


Türkan Akdöl - Orhan Bozkurt 26/A No.lu Bina — 250.000.00 


Esma Bilbaşar 85/100 
Aliye Kaynak 3/100 
Leman Radomira 3/100 
Fatma Bilbaşar 3/100 
C. Tayyar Bilbaşar 3/100 
Kamile Bilbaşar 3/100 


Arsa: 134.50 


Habibullah Taycettin 
Hüseyin Karaaslan 


Celadet Ali Sivrioğlu 


Firdevs Pınarcı 1/2 
Fatma Kanalıcı 1/2 


Mehmet Çolak 8/20 
Hüseyin Çolak 12/20 


27/A Nolu Bina — 100.000.0 


27/B No.lu Bina 


— 588,000.00 


0 


— 80.000.00 


Arsa: 34.50 — 207.000.00 


Arsa 80.00 — 480.000.00 


28 No.lu Bina 
28 No.lu Bina 


— 70.000.00 
— 12.000.00 


Arsa:123.00 — 799.500.00 


— 913.500.00 


Yaşar Ağırdil 1/2 
Mehmet Önem 1/2 


Ali Ramazanoğulları 15/40 oArsa:11.00 
114/200 Müt. Cüz. 


Ahmet S 


Arsa:19.00 — 76.000.00 


Bina: 


Arsa:143.00 o —929.500.00 


Arsa:156.75 —1.018.875.00 
—  10.000.00 


71.500.00 
8.000.00 


O. Ergun Timuçin 7641/15282 Arsa: 7.00 — 35.000.00 


M. Remzi Zinler 
Süleyman Zinler 


B. Münire Doğan 
Durmuş Gürç oğlu 
Safinaz Çelikçekiç 
Fatma Sabire 


Şaban Gündeş 

Cemil Köken 

Şaban Gündeş 

İsmet Kızıltepe 

Şaban Gündeş |) 
Selman - Besat Erdam) 
Şaban Gündeş ) 
Nişan Tütün 


7441/15282 Müt. Cüz. — 
200/15282 


62/2 No.lu Bina 
62/3 No.lu Bina 


62/4 No.lu Bina 


2.000.00 


8.800.00 


— 33.000.00 
— 14.000.00 
— 16.000.00 
— 17.00.00 


(Basın 29363 — 1590 


cetvelleri özeti aşağıda çıkarılmıştır. ' 


ami ` 


Akdeniz ve 


Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turlarının tarihleri 


değiştirildi 


Her yıl yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı ve 
Akdeniz Uluslararası Bisiklet turlarının yapılış 
tarihleri değiştirildi. 

Cenevre'de yapılan 
Uluslararası toplantıya 
katılan Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Cemil Ergen'in verdiği bilgiye göre bundan 
böyle, Akdeniz Turu 25- 
29 Mart, Cumhurbaşkanlığı Turu da 9-16 Haziran 
tarihlerinde yapılacak. 

Uluslararası (o çalışma 
programını ve tüzük değişikliklerini görüşmek 
üzere yapılan Cenevre'de 
ki toplantıya katılan Ce 
mil Ergen, tur tarihleri- 
nin öne almmasıyla ilgili şu acıklamayı yaptı: 

'Ekim ayında yapıl- 


makta olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turunun mevsim nedeniyle sporumuza bir 
katkıda bulunmadığı 


görülmüstür Havaların 
kısmen soğumasi mede 


niyle de çağrımıza olumlu yanıt veren ülke sayısı 


dır. Bunun sonucu Ekim 
ayından, Haziran ayına 
aldığımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna 
önümüzdeki yıl çok sayı- 
da ülkenin katılacağını 
ümit ediyorum." 

Cemil Ergen konuşmasını, Cenevre'de yapılan toplantıda Çekoslovakya, Norveç, Batı Almanya ve Yugoslavya'nın 
Akdeniz Turuna katılmak için çağrı beklediklerini söylediklerini, belirterek bitirdi. 


Spor teşkilatları ve Federasyon Başkanları 
arasında yapılan bir ankette 


Ekrem Özdamar yılın 
sporcusu olarak 


her geçen yıl azalmakta- 


gösterildi 


ANKARA (THA) 

Spor teşkilatında görevli üst kademe yöneticileri ile Federasyon Başkanları arasında yapılan 
bir ankette Türkiye'de 
yılın sporcusu olarak Balkan Şampiyonasında 
2.20 'lik bir derece yaparak altın madalya kazanan yüksek atlayıcı Ekrem Özdamar gösterildi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur ve 
Müsteşar Orhan Çaplı 
"Bu sezon yurt içinde ve 
yurtdışında başarı gösteren bütün sporcular yılin sporcusudur" derken, 
Beden Terbiyesi Genel 
Müdür Vekili Fikret Ünlü 
Ekrem Özdamar ve Sermet Timurlenk' in küçümsenmeyecek dereceler yaptığını belirtti, Ünü ayrıca yurtdışında 
Henry Rono'nun yılın 
sporcusu olmaya hak 
kazandığını söyledi. 

Bu arada Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün spordan sorumlu 
müdür yardımcısı Mazhar Vardar da yılın sporcusunun yurt içinde Ekrem Özdamar, yurtdışında Yaşenko olduğunu 
belirtti. 

Yine Fedeasyon Başkanlarının büyük bir bö- 


Yüksek atlama Balkan 
ve Türkiye şampiyonu 
Ekrem Özdamar, 


lümü yurt içinde Ekrem 
Özdamar'ı yılın sporcusu olarak gösterdiler. 
Atletizm Federasyonu 
Başkanı Kurthan Fişek, 
Ekrem Özdamar ve Sermet Timurlenk'i Türkiye' 
de yılın en başarılı sporcusu olarak gösterdi. 


lider 
Aykut Töleğen 


Geçtiğimiz 
Basketbol Liginde'yapılan karşılaşmalar sonucunda Eczacıbaşı liderliğini korurken, Galatasaray tehlikeli bölgeden 
kurtulma çabasında büyükbir adım attı. 

İlk gün yapılan karşılaşmalarda, Tofaş 
SAS, ikinci yarıda çıkardığı başarılı oyunla Fenerbahçeyi farklı 
yendi: 84-63. karşılaşmanın ilk devresinde 
hızlı ve atak oynayan 
Fenerbahçe, rakibinin 
pas hatalarını ve top 
kaçırışlarını iyi değerlendirdi. o Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 38-34 
önde bitirdi. İkinci yarınn hemen başlarında 
oyuna hakim olmaya 
çalışan ve iyi top kullanan Tofaş SAS, Reşat 
ve Kotaraç'ı isabetli 
şutlarıyla karşılaşmayı 
kazanmayı başardı. 

Ankara'da yapılan 
karşılaşmada, ise, Ankaralı sporseverler çekişmeli bir maç izlediler. Karşılaşmaya Ziraat 
ve Efes Pilsen birbirleri- 
ne pres yaparak başladılar. Takımlar ortaya 
başarılı bir savunma örneği koydular. Karşılaşmanın 13. dakikasında 
Ziraat Fakültesi 24-19 
önde iken Mehmet beş 
faul ileoyun dışı kalınca Efes Pilsen uzun 
adam sıkıntısı çekti. İlk 

arı 36-36 sona erdi. 
kinci yarıda Levent, 
Selami ve Leon'un isabetli şutları ile Ziraat 
Fakültesi arayı açarak, 
maçı 80-72 kazandı. 

Ligin alt sıralarında 

kurtulma Oo mücadelesi 


şıyaka'yı 99-79 yendi. 
Durmadan hata yapan 
Galatasaray beşlisi karşılaşmanın ilk yarısını 
49-43 önde bitirdi. 
İkinci yarıda Steve 
ve Hüseyin'in sayıları ile 
sonuca ulaşmak istenen 
Galatarasay 99-79 galibiyeti ile kendini birazcık olsun alt sıralardan 
kurtarmasını bidi. 


Eczacıbaşı bu hafta da 


hafta | 


Basketbolda 
geçen hafta 


Taçspor'u rahat yenen Şekerspor aynı zamanda hızlı bir maçta sergiledi. 


Eczacıbaşı DSİ Spor oynadıgı ikinci ceza 


veren Galatarasay, Kar-. 


önünde farklı bir galibiyet aldı: 75-52 Eczacıbaşı'nın kolay kazandı, 
ğı maçta, Eczacıbaşı" 
nın hücumda fazla başarlı olmadığı görüldü. 
Lider karşılaşmanın ilk 
devresini 38-27 önde bitirdi. 


Beşiktaş, Bolu'da 


maçta Yenişehir Meysu'yu, Erman'ın 52 sayısı ile yendi İkinci 
yarıda Beşiktaş zorlanmasına rağmen saha- 
dan 75-74 galip ayrıldı. 

Şekerspor ikinci yarıda çıkardığı güzel 
oyunla Taçspor'u farklı yendi: 106-76. 


DAEN TRR T 


Puan durumu 

| TAKIMLAR OTG B MMA eye 

| Eczacıbaşı 8 8- 683 53124 
Tofaş 8 8. - 679 57924 
Ziraat Fak. 9. 6 3 664 68221. 
Beşiktaş 9 5- 4 696 66219 
"Efes Pilsen 8,42 2 613 59018 
Şekersopr 9g (8:1. «5 GAL “709:16, | 
Y.Şehit Meysu” 8 3 144. 683 66115 
DSİ Spor 9 3 6 701 74715 
Galatasaray Qis 8'ro"6 “71678716 
Karşıyaka 9 21 6 706 74314 
Taçspor 9 2.106 108 78814 

| Fenerbahçe 9 2- XT 643 76913 


Bi e 2. geni, 


Futbol Federasyonu B Liginde uygulanan 
kırmızı kart kuralını değiştirecek 


ANKARA 
Futbol Federasyonu 
uygulamada görülen aksaklıklar nedeniyle (B) 
liginde uygulanan kirmr 
zı kart kuralının değiştirilmesini kararlaştırdı. 
Buna göre daha önce 
yapılan uygulama kaldırı- 


lacak, kırmızı kart goren 
futbolcuya kategorisi içinde ceza verilecek. 
Türkiye Kupası ve, 
Türkiye Liğinde oyundan 
atılan futbolcular yeni 
değişikliğe göre (B) liginde oynamadıkları tak 
dirdo cezalarını çəkmiş 


sayılacaklar. 


Öte yandan futbolcular hangi lig maçında oyundan atılmışlarsa o kategoride' o oynayamayacaklar. Türkiye Kupası ve 
Türkiye Liglerinde eski 
uygulama devam edecek 


ÜÇÜNCÜ TÜRKİYELİGİ iLK YARISI SONA ERDİ 
* Beyaz Grupta Erzurumspor 15 puanla, Kırmızı Grupta Karagümrük 14 puanla 


birinci sırayı aldı lar 


3. Türkiye Ligi ilk yarısının “on haftasında İstanbulspor Kırklarelispor'u 
5-1 yenerken maçtan sonra olr ylar çıktı 


Üçüncü Türkiye liglerinde 1. yarı maratonu 
tamamlandı. Beyaz Grup- 
da Erzurumspor, Kirm’ ı 
Grupta Karagümrük ık 
yarıyı lider olarak kapadilar 


Beyaz Grupta birinci 
yarıyı lider kapayan Erzurumspor oynadığı 10 
maçtan yedisini kazandı, 


ii mağlubiyet ile bir beraberlik aldı. Attığı 13 
gole karşılık 9 gol yiyen 


Erzurumspor'un topladı 
ğı puan 15, ilk yarı sonunda, Erzurumspor'un 
yakın takipçisi ise 14 
puanlı Giresunspor, 


Kırmızı Grupta ilk 
yarının son o haftası 
sürprizli geçince Kara- 


gümrük averajla devreyi 
lider bitirdi. 14 puanlı 
lideri, yine aynı puanla 
Altınordu izliyor. Bu 
takımların hemen ardın- 
da 13 puanlı iki takım 


var. Bu takımlar İzmirspor ve Lüleburgazspor, 
lk yarının lideri Karagümrük oynadığı 11 karşılaşmadan altısını kazanırken, iki bareberlik 


Kırmızı Grup 


Takımlar Oo 

Karagümrük 11 
Altınordu 11 
İzmirspor 11 
Lüleburgaz 11 
Manisaspor 11 
Uşakspor 11 
Yeşilova 11 
Karşıyaka 11 
Galata 11 
Ödemişspor 11 
İstanbulspor 11 
Kırklareli 11 


G 
6 

5 

4 
5 

5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
2 


VOEHENNENWEUL İY 
DADANT A eO NNO jz 


Beyaz Grup 


Takunlar o 


e 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


Erzurum 
Giresun 
Tarsusİd.Y. 
Hatayspor 
Çorumspor 
K Ereğli 
Petrolofis 
Erzincan 
Malatya 
Tokatspor 
İskenderun 


NDOA Uwe o 


Üçüncü Türkiye ligi- 
nin her iki grubundan bu 
sezon üçer takım düşecek, 


Bu takımlar bir 
kez katılma kaydıyla 
1978-1979 o sezonunda, 
Bölgelerinin Amatör kümelerine amatör takımları ile katılabilecekler. Ayrıca düşecek takımlar, şubelerini bozmadıkları 


NONWHEPBNMOBH İy 


pi 
wN O oO aO on w O 


aone n o H jes 


m 


takdirde bir sonraki yıl įçüncü Türkiye Ligi terfi * 
maçlarına katılabilecekler, f 


Belirlenen statüye göre, düşecek olan bu tg“ 
kımlar Beyaz Grupta 9; 
10 ve 11. sıraları alacak 


takımlar ile Kırmızı grup: 
ta 10-11 ve 12. sıraları 
alacak takımlar olacaklar; 


| 
$ 


Se 


İZMİR'DE SAHTE SOLCULAR 
ÖLDÜRDÜ 


iKi POLİSİ 


© istanbul'da bir genç öldürüldü A 
e Mecidiyeköy Lisesi öğrencilerine ateş açıldı, bir öğretmen 


yaralandı 


© İDMMA öğretim üyesi Prof. Siper'in evine bomba atıldı 


HABER MERKEZİ 


THKP—C Eylem Birliği grubuna mensup oldukları öne sürülen sahte 
solcular dün İzmir'de polisle girdikleri çatışma sonucu iki polis memurunu 
öldürdüler, dört polisi de 
«çeşitli yerlerinden yarala- 

© dilar. 


=m Çatışma saat 19.00'da 


« Karşıyaka Reşadiye semtindeki bir evde başladı. 
Emniyet görevlileri aldıkları bir ihbarla Reşadiye 

“semtindeki evi aramaya 
“geldiler. Ancak sahte sol- 
= cular polisle çatışmaya 

“girdiler. Bunun üzerine 
polisler takviye ekipleri 
çağırdılar. Takviye ekiplerinin gelmesiyle çatışma yeniden başladı. Güvenlik kuvvetlerinin çevreyi sardığı çatışmanın 
sürdüğü bu sırada Memduh Kılıç ve Hüseyin Kas rakaş adħ polis memurla- 

“pı ağır şekilde yaralandı. 
İki polis hastaneye kaldırılırken yolda öldü. 

Bir saatten fazla süren 
çatışma sırasında dört 
polis memuru daha çeşitli yerlerinden yaralandılar. 

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre dün meydana gelen 
silahlı çatışma sonunda 
bir süre önce polisin Hatay semtinde giriştiği bir 
operasyonda ele geçirilen 
Sabah Çakıroğlu'nun kocası Ali Doğu Çakıroğlu 
ile birlikte aynı gruba 
mensup oldukları öne sürülen üç kişinin daha yakalandığını öne sürdü. 

Emniyet yetkilileri 
yakalananların ve yaralananların sayısı hakkında 
kessin bir bilgi vermedi. 
© Bir süre önce, Çiğli'de 
bulunan bir televizvon 
fabrikasında 300 işçinin 
yemeğine zehir koymak 
isteyen Türk metal üyesi 
iki işçiden biri tutuklan: 
dı, Karşıyaka Cumhuriyet Savcısınca yapılan açıklamada sanıkların suçu birbirlerinin üzerine 
attıklarını, co mahkemeye 
çıkarılan sanıklardan üstünde ruhsatsız tabanca 
bulunan Hasan Kart'ının 
tutuklandığını, diğerinin 
ise tutuksuz yargılanacağı belirtildi. 
© Çankaya Semtinde 
geçtiğimiz hafta Halkın 
Kurtuluşçuları tarafınida bıçaklanarak ağır ya- 

“““talandığı belirtilen Spor 
Yüksek Okulu öğrencisi 
ve İĞD üyesi Ramazan 
Akın tedavi gördüğü 
hastanede öldü. 

İSTANBUL'DA 

Şehremeni'de bir 
genç tabanca ile vurutarak öldürüldü. Üzerinde hüviyeti olmadığı için 
henüz kimliği belirlenemeyen 20-22 yaşlarında 
bir genç, dün akşam saat 
18.20 sıralarında silahlı iki kişinin saldırısına 
uğrayarak öldürüldü. 

e Mecidiyeköy Lisesi 
öğrencilerine kimliği sap- 


18.30 HABERLER 
18.33 BİZİM SOKAK 


19.10 ARI MAYA 


20.30 HABERLER 


22.30 AŞK GEMİSİ 
23.15 HABERLER 


TELEVİZYON 


19.40 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Ufuk Erbaş) 
20.00 TATLI KAHRAMANLAR 


21.10 MİNİK KONSER 
21.15 ÇARŞAMBA GECESI 


tanamayan silahlı uç saldırgan tarafından ateş 
açıldı. Saldırı sonucu 
okulun İngilizce öğretmenlerinden Sedat Güngör başından yaralandı. 
Yaralı öğretmen SSK 
Okmeydanı Hastanesinde tedavi altına alındı. Okula yapılan saldırı 
üzerine öğrenime bir gün 
ara averildi. 

© Mecidiyeköy 1. taş ocağı caddesinde bulunan 
Nevzat Aslan'a ait camcı 
dükkanına atılan patlayıcı madde, dükkanda geniş hasara seben oldu. 


@ Beykoz'da komando 
olduğu belirtilen bir kişi 
polislere tabanca ile ateş 
etti. Olayda Kudret Toramanoğlu adlı polis yaralanarak hastaneye- kaldırıldı. Emniyet yetkili- 


leri polislere ateş eden 
komando ile olaya karıştıkları saptanan ir 


kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 


5 kişinin öldürüldüğü 
faşist katliamdan sonra 


Elazığ'da 
gerginlik 
devam 
ediyor 


HABER MERKEZİ 
Elazığ'da beş kişinin 
öldürülmesi ile sonuçlanan olaylardan sonra şehirde gerginlik devam 
ediyor. Mağaza , dükkan 
ve işyeri sahiplerinin işyerlerini kapalı tuttukları 
bildiriliyor. 

Elazığ'da önceki gün 
meydana gelen olaylar sırasında öldürülen beş 
yurttaşın cenazeleri dün 
toprağa verildi Cenazeler 
ailelerine verilerek protesto yürüyüşü yapılması engellendi, Cenazelerin polis ilinden verilmemesine karşı çıkan 19 
kişinin gözaltına alındığı 
bildirildi. 

Olayların genişlemesi 
ihtimaline karşılık Valilik 
tarafından bütün okullarn hafta sonuna kadar 
kapatıldıkları ve şehrin 
çeşitli yerlerinde güvenlik önlemlerinin daha da 
artırıldığı bildirildi. Olaylar sırasında gözaltına 
alınanların sayısının şimdilik 20 olduğu açıklandı Bu arada olaylardan 
sonra çeşitli yerlerde yapılan aramalarda 3 adet 
ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve tabanca sahiplerinin de gözaltına alındığı açıklandı. Vali Özer, 
önceki akşam yapılan 
toplantıda, o cenazelerin 
törensiz kaldırılması veya 
tören sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alınması konusunun 'da ele 
alındığını belirtti 


RADYO 


TRT 1 


95.09 Açılış 

t 5.02 Günaydın 
07.30 Haberler 

07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Dost Elinde 
01.10 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13,00 Haberler 

15.01 Sizlerle Bi"'ikte 
16.05 Okul Radyosu 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10.50 Hafif Müzik 
11.45 Şarkılar 

12.20 Yaşayan Hukuk 
13.00 Haberler 

13.30 Olayların İçinden 
14.00 Türküler 

14.15 Tarih Defteri 
14.35 Yabancı Dil 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah İçin 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 İşteMüzik 

13.00 Konser Saati 
14.30 Hafif Bar, Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayın A.Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER, 


IRIZ e 


—————  — 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 Haberler 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler 

21.02 Konuların İçinde 
22.02 TBMM Saati 
23.00 Haberler 

23.10 Şarkılar 

01.00 Kapanıs 


16.20 Arkası Yarın 
18.00 Yurttan Sesler 
19.00 Haberler 

19.45 Karma Fasıl 
20.15 Türk afit Müziği 
20.30 Olayların İçinden 
21.00 Radyo Tiyatrosu 
23.30 Haberler 

23.55 Kapanıs 


17.00 Dünden Bugüne 
19.00 Müzik Şöleni 
20.00 C.S.O. Konseri 
22.00 Caz Müziği 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kabanıs 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHME | ALABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 
S.AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O GURHAN ERTUR 


© İDMMA Öğretim 
üyesi Prof. Siper'in Taksim Receppaşa caddesinde bulunan evinin kapısı önündeki paspas altına 
yerleştirilen patlayıcı 
maddenin 03.45 sıralarında patlaması sonucu evde 
geniş hasar meydana gddi. 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
önüne Çıkarılmadığını 
sordu. 


HÜKÜMET 
ELE ŞTİRİLDİ 


CHP Ortak Grubunda, 
Erzincan Senatörü Niyazi 
Ünsal'ın genel görüşme 
önergesinin (o görüşülmesi sırasında, CHP üyeleri 
Hükümeti (o eleştirdiler. 
Toplantıda gündem dışı 
bir konuşma yapan Elazığ Milletvekili Faik Öztürk, önceki gün Elazığ' 
da meydana gelen olayları eleştirerek şöyle ko 
nuştu. "Biz Hükümet olduktan sonra Elazığ'da 
63 kişi öldü. Bir iç harp 
çıktığı zaman herhalde 
Elazığ'ın payına bu kadar insan düşmezdi." 

"Hükümeti "çekingen 
davranmakla" o eleştiren 
Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ise yaptığı 
konuşmada, "Çocukları- 
nın kaçırılmasıyla karanlık güçlerin yakayı ele 
verdiklerini" belirterek, 
"Sayın Başbakanın iyiniyeti sadece zaman dolduruyor'' dedi. 

ÜNSAL'IN SÖZLERİ 

CHP, Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal, anarşinin içinde devlet sırrı 
olamayacağını bdirterek Kontrgerilla konusunun Mecliste görü 
mesi gerektiğini bildirdi. 
Ünsal, "Gerillanın kontrlusu, kontursuzu burada 
görüşülmelidir. Gerilla 
eğitimleri, planları tek 
tek ele alınmalıdır" dedi. 

ECEVİT'İN 
KONUŞMASI 

Ünsal'ın verdiği öner- 
ge üzerine yapılan eleştirileri cevaplandıran Ecevit; özetle şöyle konuş- 
Giz 


"Bazı çevreler aylar- 
dan beri görülmemiş bir 
çaba ile, açıktan hatta 
haklarında soruşturma 
açılmasını göze alarak 
(ki açılıyor) rejime karşı 
bir müdahaleye çağrıda 
bulunuyorlar. Geçenler 
de bunun son bir örneği: 
ni gördük. Böyle bir çağrıda bulunabilecek kadar 
köşeye sıkışmış insanlar, 
toplumun, devletin muhtelif kesimlerini, bu hükümete karşı, bu iktidara 
karşı açıkça kışkırtmaya 
çalışıyorlar. 

Öte yandan, nazırıanan yasa tasarılarını incelemekle görevli CHP 
Komisyonu bugün toplantıya çağrıldı 


10 komando... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ğan Sarışen, Recep Akyol, Fuat Çatalbaş, Mahmut Güner, Muammer 
Koç, Kemal Öktem, Tevfik Ağansoy hakkında 
açılan davaya dün 
İstanbul 3. Ağır Ceza 
Meh kamesinde başlandı. 

Mahkemede sorgutarı 
sırasında komandoların 
çeşitli eylemlerde 3 kişiyi öldürdükleri, 14 kişiyi yaraladıkları ve Şişli" 
de çeşitli kahvelere bombalı saldırıda bulundukları ortaya çıktı. 


Duruşmada okunan 
iddianamede sanıklardan Yunus Meral ile 


Coşkun Akbulut'un ölüm 
cezasıyla, öteki sanıkların 
ise en az 10 yıl ağır 
hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor. 
avcılığın iddianamesi şöyle son buluyor: 
"Sanıklar eylemlerini 
MHP gençlik kollarını 
paravana olarak kullanarak kanun dışı amaçlarla Gençlik Kolları Başkanı Yunus Meral'in 
başkanlığ mda çalıştıkları anlaşılmıştır." 

Öte yandan 22 Aralık 
1977 tarihinde Galatasaray Mühendislik Yüksek 
Okulunda Fevzi Arıcı adlı öğrenciyi öldürmekten 
sanık olan Ahmet Malkan (tutuklu), Hüseyin 
Gündoğdu (tutuklu), Yıldırım Küçük ve Dursun 
Kaptan adlı MHP'li ko 
mandoların duruşmasına 
dün devam edildi. 


MERKEZ BURO 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 5437 


mmm 


RUSYA'DAN PETROL MU... 


(Bas tarafı l. Sayfada) 


kesmiş degiliz. Önümüzdeki aylarda TPA O'dan 
ve TMO dun heyeller M.>kuva'ya gidecek ve 
anlaşma zemini yaratmak için görüşmeler yapacak. Anlaşma imzalandığında Sovyetler Türkiye'ye yılda 3 milyon ton ham petrol verecek, 
karşılığında buğday ve volfram alacak." 

Gerçi hafıza-i beşer nisyan ile maluldur ama, 
yine de özellikle bazı gazete yazarlarımız Ecevit'in Haziranın 23'ündeki Moskova gezisini ve 
imzaladığı anlaşmayı hatırlayacaklardır. 

Bir tantana, bir gürültü...''Rusya ne istersek 
veriyor", "'Kara gün dostu Rusya Petrol sıkıntımiza çare olacak", "Artık petrolden yana sikıntımız olmayacak''. Ve daha buna benzer bir 
sürü manşet, yorum, haber... 

Anlaşma 23'ünde imzalandı. 26'sında aynı 
gazetelerde haberler hafiften buruklaşmaya başladı: 

“Liderler seviyesindeki anlaşma, bürokratlar 
arasında aynı hızla yürümüyor." 

Haziranın 27'sinde ise Aydınlık, anlaşmayj 
inceledikten sonra şöyle yazıyordu: 

“Sovyet 'yardımı'na düzdükleri övgüleri yere 
göğe sığdıramıyorlar. Aslında bütün bu tantana, 
içi boş bir balondan başka bir şey değildir. 

“Açıklanan anlaşmadan anlaşılan odur ki 
Sovyetler, Türkiye'ye hiç bir şey vermiyorlar. 
Vermeye de niyetleri yok." 

Nitekim gelişmeleri izlediğimizde olan da 
budur. Sovyetler Türkiye'den petr’ arama 
imtiyazını kopartıncaya kadar bol bol petrol 
vaadi verdi. Bu imtiyazı aldıktan sonra ise 
Türkiye'ye bir dirhem bile petrol vermedi. Ve 
petrol satma maddesini anlaşmaya koydurmaktan fellik fellik kaçıyor. 

Aynı durum Eylül ayında da karşımıza çıktı. Sovyet Ticaret Heyeti Türkiye'ye geldi ve 
Uzun Süreli Ticaret Anlaşması için incelemelere başladı. Ticaret Bakanlığı Heyetin önüne petrol meselesini sürdü. Heyet petrol verebileceklerini, ancak istikrarlı bir biçimde buğday ve volfram almaları gerektiğini söyledi. 
Aslında Türkiyeli DPT ve Etibank uzmanları 
Rusya'ya volfram satılmasına karşıydılar. Ticaret Bakanı buna rağmen Rusya'ya volfram 
vermeye hazır olduklarını ilan etti. Ancak Rus 
Ticaret Heyeti Türkiye'nin volframına el koymanın göründüğü gibi pek öyle kolay olmadığını anladı. 

Pazarlıklar sürerken, daha zayıf olmakla birlikte yine gazetelerde büyük puntolarla şöyle 
haberlere rastlamak mümkündü: ki 

"Rusya'dan yılda üç milyon ton petrol alıyoruz" 

Oysa Türkiye'de imzalanan prensip anlaşmasında bu maddeye yer verilmiyordu. 

Aydınlık bu gerçeği de halka zamanında 
açıkladı. DPT, Etibank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanlarının Rusya'ya Petrol 
satılmasına karşı olduklarını, volfram alamayan Rusya'nın petrol vermeye yanaşmadığını 
yazdı. 

Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, hemen bir Bakanlık açıklaması dağıtarak, prensipte anlaştıklarını fakat 
petrol meselesinin ayrıca ele alınacağını ve Bakanın Uzun Vadeli Ticaret Anlaşmasını imzalamak üzere Moskova'ya gidişi sırasında kağıda 
döküleceğini söyledi. 

İşte Köprülüler Moskova'dan döndü. Çantasında petrol alım anlaşması yok. Ortalıkta yeni 
bir oyalama manevrası. TPAO'dan heyet gidecek, TMO'dan heyet gidecek. Ne yapacak bu 
heyetler Moskova'da? Başbakanın, Ticaret Bakanının alamadığını onlar mı alacak? 

Ama Rusların alacağı var. Türkiye'nin zenginliklerini kendi ülkelerine taşımak için hiç 
bir fırsatı kaçırmıyorlar, Başbakan Yardımcısı 
Baybekof şöyle diyor Köprülüler'e: 

“Anadolu, petrol dolu. Size o petrolü çıkartalım. Ne yapacaksınız Rusya'dan alacağınız petrolü?" 

Nitekim "'Sovyetlerden petrol alacağız" diye gittiler. Sovyetlere, Amerikan şirketlerininkine eş ülkemizde petrol arama imtiyazı verip 
döndüler. Kim kârlı çıktı bu işten? 

Sovyetler Birliği'nin emperyalist niteliğini 
görmemek için at gözlükleri takmaya kalkışılırsa filmin sonu böyle biter işte: Hüsran. Sovyetler'in Türkiye'ye» hiç bir şey vermeye niyeti 
yoktur. Türkiye'den ne kadar fazla imtiyaz koparabilirsem kârdır diyerek, ülkemizi dört bir 
yandan sıkıştırıyor. 

Sovyetler "petrol vereceğim" dedi. Türkiye" 
den petrol arama imtiyazı aldı. "Petrol vereceğim”" dedi. Türkiye'den volfram istedi. Sovyetler'in verece”i: netrol hep lafta ama, Türkiye'den 
alıp götürdükleri gerçek. 

IMF ile ilişkiler konusunda bunca tecrübe 
var ortada. Bir gıdım kredi için Türkiye ekonomisi, Türkiye halkı nelerini vermek zorunda bırakıldı. Şimdi aynı şey Sovyetler için geçerli. 
Vaadlerle, dirhem dirhem kredilerle Türkiye" 
nin nesi var, nesi yoksa alıp götürmek istiyorlar. Türkiye halkı buna izin vermeyecek. 


Partimizin 
Değerli Üyesi 


BAKİ 
ANGIN 


İki Süper Devlete 
Faşizme ve 
Revizyonizme 
Karşı Mücadelede 
Şehit Düştü. 


TiKP istanbul il örgütü 


Gazetemiz emekçilerinden 
değerli arkadaşımız 


BAKİ ANGIN 


kaybetmenin acısı 
içindeyiz. 
Arkadaşımızı 
katleden faşist 
katilleri 
Saklandıkları 
5 karanlık 
köşelerden 

tek tek ortaya 
çıkaracağız. 

f © Söz veriyoruz. 
Ailesine, dostlarına başsağlığı dileriz. 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kizilay, Tel: 253869 

İZMİR BUROSU: 857.S0h Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493, 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 7038 


YURT DIŞI BUROLARI 


Demir Döküm... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
da işçi atıyorum diyerek 
fabrikadaki işçi önderlerini işten çıkarması tepkiyle karşılanıyor. Demir 
Döküm işçileri bu konuda şöyle diyorlar: 

“Bugün artık fabrikada iki sendika yoktur. 
Tek bir sendika, Devrimci Maden-İş vardır. İşveren sendikamızı yasal olarak tanımak zorundadır. Bu örgütlenmede zor 
günler geçirdik. Tek bir 
arkadaşımızı bile kurban 
vermeyeceğiz. Demir Döküm işçisine silah ve sopayla saldıranlar ise zaten 
artık fabrikaya bile gelmemektedirler. Bu iş bitmiştir. Devrimci Maden- 
İş'in lokalini fabrikaya 
Kurarak bu mücadeleyi 
sonuçlandıracağız." 

ŞÜKRÜ 
ÖZBAYRAK'IN 
AÇIKLAMASI 

Demir Döküm işçilerinin direnişiyle ilgili olarak bir açıklama yapan 
Devrimci Maden-İş Sendikası Genel Başkanı 
Şükrü Özbayrak da ke 
sinlikle taviz vermeyeceklerini belirterek şöyle ko 
nuştu: 

“İşveren saldırıya uğrayan işçileri işten atmıştır, Saldırganlar ise ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. Biz altı arkadaşımızın işten atılması karşısında kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İşvere- 
nin bugün altı yarın 60 
işçiye çıkış verecek bir 
anlayışa girmesine göz 
yummayacağız. Demir 
Döküm işçisi arkadaşlarna sahip çıkmaktadır. 
Bu mücadele Sonuca ulaşmıştır. Asla kurban 
vermeyeceğiz. İşveren, 
işçilerin tepkisine yol açacak tutumlardan kesinlikle kaçınmalıdır." 

Öte yandan Demir 
Döküm işçilerinin dün sabah vardiyasından sonra 
tezgah başında üretimi 
durdurarak başlattıkları 
dizenişin olgun bir havada sürdüğü bildirildi. 


Üniversiteler 
arası... 


(Baş tarafı 1. Sayfada) 
rn yönetici organları 
tarafından “incelenmişti. 
Üniversite ve yüksek 
okul yöneticileri. “tasarı 
hakkında görüşlerini 
açıklarken, “verilen inceleme süresinin azlığını" 
belirtmişler, "tasarı 
hazırlanmadan önce- görüşlerinin alınmadığını" 
açıklamışlardı. Çeşitli 
yüksek okullar adma» yapılan açıklamalarda tasarılardaki anti-demokratik 
hükümlere karşı çıkılmış, 
özellikle üniversite özerkliğini zeddeyen hükümler 
eleştirilmişti. 


TİKP:“Değerli... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


faşizme, o revizyonizme 
ve iki süper devlete karşı demokrasi ve bağımsızlık saflarında kararlılıkla mücadele ettiğini 
belirtti. Açıklamada, Baki Angın'ın Parti'de şerefli görevleri başarıyla 
yerine getirdiği söylendi. 


OKTAY VEREL'İN 
BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI 


Turzm ve Tanıtma 
Bakanlığı İstanbul Basın 
Merkezi Müdürü Oktay 
Verel, arkadaşımız Baki 
Angın'ın katledilmesi dolayısıyla gazetemize bir 
başsağlığı mesajı gönderl. 


Oktay Verel'in mesajı 
şöyle: 


“Değerli Gazetenizin 
emekçilerinden Baki Angn'm katledildiğini bugün büyük bir üzüntüyle 
haber aldım. Düşün özgürlüğünü böylesine hunharca cinayetler işleyerek ortadan kaldıracaklarını zanneden bedbahtlar ancak ektiklerini biçerler. Nehirleri tersine 
akıtmayı şimdiye değin 
hiç kimse başaramamıştır. Bu nedenle düşüncelerimizi daha açık, daha 
özgür ve daha bir korkusuzca söylememiz gereken günler içinde yaşadığımıza inanıyorum." 


Fransız faşistleri MHP” yi 


(Baş tarafı 1. Sayfada) 


Front National, 1966' 
lardan bu yana Fransa'da 
yapılan bütün anti-emperyalist toplantılara karşı 
düzenlediği saldırılarla 
tanınıyor. 1967-68 yılları arasında "Occident" 
(Batı Dünyası) adı altında 
faaliyet gösteren faşist 
Fransız teşkilatı Güney 
Vietnam halkının ABD 
emperyalizmine karşı 
mücadelesini desteklemek için yapılan çeşitli 
gösterilere coplu, taşlı 
saldırılar düzenledi. İşçi 
sınıfı içinde patron yanlısı faşist CFT (Fransız 
Emek Konfederasyonu) 
sendikasını kuran "Front 
National", özellikle yabancı işçilere karşı Marsilya bölgesinde katliamlar düzenledi. _ 

Front National Partisi 
Avrupa'daki diğer faşist 
Partilerle de ilişkiler kuruyor. Özellikle İtalya' 
daki MSİ (İtalyan Sosyal 
Hareketi) Partisi, Parlamentodaki 25 milletvekilin? dayanarak ve 
CIA ile olan sıkı işbirliği- 
ne güvenerek, Avrupa'daki küçük faşist teşkilatları destekliyor. İspanya 
daki "Fuerzas Nuevas" 
adlı faşist Parti de eskiden iktidarda olmanın 
verdiği avantajları ve 20 
milletvekilini kullanarak, 
Avrupa'daki ilerici-demokrat güçlere karşı faşist bir cephe oluşturmak 
için çalışıyor. 

Toplantılarında Hitler 
tipi selamlarıyla açıkca 
Nazizmi savunan bu faşist Partiler, Musevi düşmanlığı ve ırkçılık gibi 
Nazizmin temel eylemlerini kanlı bir şekilde 
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sürdürüyorlar. 

Çok sınırlı miktarda 
üyeleri «olan ve bir 
kitlesi olmayan bu faşist 
teşkilatlar, genel olarak 
çok gösterişli ve pahalıya 
mal olan yayınlar çıkartıyorlar. Devrimci eylemlere karşı çıkmak için de 


her ülkede 30 ile 50 bin 


arasında afişleri çok kısa 
zamanda duvarlara yapıştırabiliyorlar. 


Devrimciler yaptıkları 
araştırmalar sonunda 
Fransız, İtalyan ve İspanyol faşist teşkilatlarının 
büyük patronlar tarafından finanse edilmekte 
olduğunu tesbit ettiler, 

Öte yandan, KGB'nin 
de anarşiyi körüklemek 
için İtalyan faşist örgütlerine adam sızdırdığı 
yolunda haberler Fransız "Le Matin" gazetesinde yer aldı. 


Paris Bankası, Hollanda Bankası ve Worms 
Bankasında (o Avrupa'nın 
faşist Partileri adına açılan hesap numaraları 
var, Bu hesaplara adları 
açıklanmayan kişi ve örgütler tarafından sürekli 
olarak para yatırılıyor. 
Fransız "Le Monde" gazetesinden J.N. Bergeroux bu bankaların faşist 
teşkilatları mali olarak 
desteklerini belirtmişti. 
Şimdiye kadar ne bu 
bankalar ne de faşist Partiler bu yayımı yalanlayamadılar. Ünlü İtalyan iş 
adamı Laurent Schiffino 
da faşist örgütleri desteklemekle tanınıyor. 

İşte Türkiye'de yüzlerce cana kiyan faşist 
MHP'nin Avrupalı kardeşlerinin marifetleri. 


(Baş tarafı 1. Sayfada) 
revinde, bu tutumuyla ışık. saçmıştı Baki. 

Faşistler! Rus uşakları! Kontrgerilla haydutları! Sahte solcular! Evet, sizler, sizler deįduymuşsunuzdur, Aydınlık'a yaptığınız kaljpece 
tehditlerin cevabını, yüzünüze bir şamar —bi indiren Baki'nin yiğit sesini. Kefen içtiğini? Aydınlık'ı Baki'nin cümlelerinde tanıdınız, o Kadar 
korktuğunuz günışığıni Baki'nin Sözlerinde hissettiniz. 

Elazığ'da bir gün önce, Aydınlıkçıları öldürme kararını sahte solcular almıştı. Bir gün 
sonra, faşist kurşunlar sıkıldı Baki'ye. Ama, ay 
dınlığa doğru yürüyüş elbette ki bitmeyecek. 
Aydınlıkçılar, daha azimli, daha kararlı ei 
ilerleyecekler. Bakileri yaşatmak için. | 

Yüzlerce Aydınlık okuyucusunu "Hoş geldiniz" diye karşılayan Baki'ye, binlerce Aydınlık 
okuyucusu vehalk "güle güle" diyor. Ve Baki, 
halk düşmanı katillerin gözlerini kör edecek olan Aydınlık'ın mücadelesinde yaşıyor. 


AET ve NATO... l 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ye verilen önem açısın- 


seçilmesini şöyle değerlendirdi: " Gelişmekte o- 


dan ele alınıyor. Türkiye'ye yardım konusunun Ortak Pazar ülkeleri Hükümet Başkanları zirvesinde görüşülmesi de Avrupa çevrelerinde önemli bir siyasi 
tutum olarak nitelendiriliyor 
Daha önceleri Türkive'ye 
yardım konusunun Dışişleri Bakanları düzeyinde 
ele alınması bekleniyordu 
Hasan Esat Işık Grup 
Başkanlığına seçilmesi 


üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma 
ile ekonominin bölün- 


lan bir ülkenin başkan seçilmesi, sadece gelişmiş 


sanayi ülkeleri arasındaki 
işbirliğini değil, bütün 
Avrupa ülkelerini içine 


alan bir bütünlük göstermektedir," 


NATO toplantısında 
yarın da uye ülkeler 
Dışişleri Bakanlirı biraraya gelecek. NATO Genel Sekreteri Luns, Türkiye'ye 1,5 milyar dolar 
yardım yapılmasını öngören raporunu okuyacak, 
Brüksel'de beklenen Ökçün'ün Yunanistan Dışişleri Bakanıyla da görüşeceği söyleniyor. 
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UNİVERSITE YASASI GÖRÜŞÜLÜRKEN 
Doç.Dr. Bülent TANOR 


Bugün, Üniversitelerarası Kurul Üniversiteler 
Yasa Tasarısını görüşmek üzere toplanacaktır. 
Tasarı, hükümet ile üniversitelerarası kurul 
üyelerinden bazılarının katılmasıyla oluşan bir 
grupca hazırlanmıştır. Genel kanı, üniversitderarası Kurulun bu metni bazı değişikliklerle be 
nimseyeceği yönündedir. Ancak, tasarıya karşı 
Çok yönlü ve yaygın eleştiriler gelmiştir. Bu 
nedenle Kurul zor bir ayıklama ve seçme işiyle 
de başbaşadır. Bu tepkiler ve yasa tasarısının 
kaynaklandığı çelişkiler nelerdir? İlk bakışta 
görülen bir kaç ana çelişki yasanın tümüne damgasını vurmuştur. 

Birinci çelişki, büyük kentüniversiteleri ile 
laşra üniversitderi arasındadır. Tasarı, taşra 
üniversileerinin geliştirilmesi sorunuńa önem 
vermiştir. Doktora yapmış asistanların öğretim 
üyesi sayılmalarından, rotasyon sistemine kadar 
pek çok hükümde bunu görmek mümkün. 
Büyük kent üniversitesi ile taşra üniversitesi arasındaki çel işkide ağırlığın bu ikinci gruba verilmesi vebunların kollanmak istenmesi olumlu 
bir tutumdur. Buna karşı yönelen tepkiler ge 
nellikle tutucu niteliktedir. Ama bu alanda pek 
haklı eleştirilerin de varlığı gözden kaçırılmamaması gerekir.Özellikle rotasyon sistemi bu 
şekliyle, "'taşıma suyla değirmen döndürme"'ye 
özenir biçimde düzenlenmiştir. Tasarı taşra üniversilelerinin yerleşik ve temelli kadrolara 
sahip olmalarını sağlamaktan uzaktır. Rotasyon, ihtiyaca bağlı ve özendirici bir sistem olarak değil, mecburi bir staj dönemi gibi düşünülmüştür.i. Üstedik bu mecburilikte, eşitlik 
de sağlanabilmiş değildir. Eski kuşaklar büyük 
çapta bunun dişında tutulmuş, oy kaygusuyla 
açılan pek çok üniversitenin işlerliğini sağlama 
yükü, genç kuşakların omuzuna bindirilmiştir. 
Bunun ayrıca, eşitsiz ve keyfi biruygul amaya dönüşmesinden de korkulmaktadır. 

Tasarının dayandığı ikinci çelikşi, üniversiteler ile diğer yüksek öğrenim kurumları (akademiler, yüksek okullar, eğitim (o enstitüleri. ..) arasındadır. Mevcut üniversitelerin mensupları bu konuda genellikle olumsuz bir tutum içindedirler. Aslında, akademi, yüksek okul 
ve eğitim enstitülerinin de üniversite çerçeve 
statüsü içine alınmalarından gocunmak yanlıştır. Çünkü bu, üniversitelere bir yük getirse bile, 
ülke yararına yönler taşıyan bir atılımdır. Bugün anarşi ve tethişin en çok eğitim enstitülerinde mayalanmasında, faşist yuvalanmaların 
burada gerçekleşmesine, şüphesiz, bu kurumların iktidarın doğrudan denetimi altında bulunmalarının payı büyük olmuştur. MC iktidarları 
bu kurumları hızla faşist unsurlarla doldurabilmişlerdir. Bu bakımdan onların da özerklikten yararlandırılmaları, yalnız öğretim düzeylerinin yükseltilmesi bakımından değil, siyasi 
açıdan da Yararlı bir tercihtir. Ancak, bütün 
yüksek öğretimin ne kadar çelişkili ve değişik 
yapılardan oluştuğu da gözden uzak tutulmamalıdır. Bir eğitim enstitüsü ile, örneğin 
bir Bogaçizi Üniversitesini aynı çerçeve yasa 
içinde ele alıp düzenleme çabası, eldeki yasa 
tasarısının geçerliliğine gölge düşüren düzenlemelere de yol açmıştır. Tasarının gözden geçirilmesinde bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa, bu kadar heterojen bir yüksek öğrenim yapısına tek tip bir elbise giydirmenin sekıncaları kısa zamanda ortaya çıkar, yeni bir 
yasa yapılması zorunluluğu kendini yine 
ve bugünkü gibi şiddetle duyurur. 

Tasarının kaynaklandığı ve yansıttığı bir başka çelişki de, taban ile tavan arasındaki Çelişkidir. Tasarı bu alanda demokratik bir yapı içinde sayılamaz. Yönetime katılmada öğrenci, 
asistan ve personele tanınmış gibi görünen haklar son derece iğretidir. Katılma oranları ilerde 
Üniversitederarası Kurultarafındansaptanacaktır. 
Üniversitederarası Kurulun bu konuda geniş 
bir katılmadan yana tutum alması zayıf bir olasılıktır. Taban sayıları yasada gösterilmek gerekirdi. Üniversitederarası Kurul böyle bir öneri 
getirmezse siyasi taleplere ve kitle eğilimlerine 
ister istemez daha açık olması gereken hükümet, 
lasarıya bunu eklemelidir. Öte yandan, kurullarda yapılan görüşmelerin gizli tutulması zorunluluğu da, yönetime katılmanın getirebileceği bütün demokratik kazançları silip götürebilecek bir aksaklıktır. Açıklık (aleniyet) yoksa, 
demokratik işlerlik de yoktur; yönetime katılma da anlamsızlaşır. Taban-tavan ilişkilerinin 
anti-demokratik niteliğini begedeyen bir başka 
nokta da. Üniversitel erarası Kurula ve Rektöreretanınan "etkilerin son derece genişletilmiş oluşudur. Üniversitelerarası Kurula hemen hep 
profesörlerin i katılabileceği, üstelik aleniyet ve 
denetim unsurlarından da kurtarılmış bulunan 
bir yapıda, böylesine hiyerarşik bir yapı, üniversite reformu adına savunabilecek bir şey 
değildir. Bu yetmiyormuş gibi tasarı, eskisin- 
den de daha geri giderek. Fakülte Kurullarına 
katılmayı dahi sınırlamaktadır. Bundan böyle 
bu kurullara. Bölüm Kurullarından seçilenler 
girebileceklerdir. Bunun anlamı, iki dereceli seçim sisteminin kabulü demektir. Oysa, iki dereceli seçim anti-demokratik bir kurum olduğu 
gibi, yurdumuzun ve üniversitderimizin bugünkü şartlarında, demokrat. yurtsever ve devrimci unsurların Fakülte Kurullarına girememeleri sonucunu yaratacaktır. 


Tasarının yansıttığı bir başka çelişki daha 
var: Ayrıcalıklı üniversiteler (ODTÜ, Bogaziçi...) ie obürleri arasındaki çelişki Aslında. 
bütün yüksek öğretimi tek yasa çerçevesine sokan bir taslak bu konuda da daha atılgan olma- 
Uuydı. Oysa, tasarı, öğretim dili konusunda bile 
bir birlik kurabilmiş değildir 

Son olarak özerklik konusunda iki noktaya 
değinmek gerekiyor! Üniversitenin sermaye çevreleriyle olan bağlarının sınırlanması açısından 
tam gün çalışma ilkesinin getirilmesi olumludur 
Döner sermaye sisteminin kabulü aynı sakıncaları bir başka biçimde sürdürmeye elverişli ise 
de, bu kurum zorunlu bir geçiş dönemi önle- 
mi olarak da düşünülebilir. 

Özerklikle ilgili olmasına rağmen şimdiye ka 
dar üzerinde yeterince durulmayan bir nokta 
da, hükümetin üniversitelere el koyma Yetki: 
siyle ilgilidir. Bilindiği gibi bu yetki, 1 ylin- 
daki değişiklikle Anayasa'nın 120 deinde 
düzenlenmiştir. Ama. “bu yetki mutlaka kulla 
nılmalıdır"' diye bir Anayasal kural yoktur. Aslında elkoyma, özerkliğe aykın bir müdahale 
dir. Fakat 12 Mart rejimi şartlarında bu hüküm 
Anayasa'ya girebilmiştir. Bugünku siyasi iktidar 
dilerse, üniversiteler yasasında "elkoyma" soru: 
nunu düzenlemeyebilir. daha doğrusu bu yet 
kinin kullanılabilmesi için zorunlu: olan işi y apmak zorunda olmayabilir. Tıpkı Devlet Guvenlik Mahkemderi konusunda olduğu gibi. Uni 
versitderde can güvenliğini ve öğretim özgürlü 
günü normal yöntemlerle ve özerkliğe de ter 
düşmeden sağlayabileceğini ileri süren bir ikti 
dar, bunun siyasi sorumluluğunu göze alarak, 
bu konuda bir yasa hükmü getirmeyebilir. U 
nutulmasın ki, elkoyma yetkisi, ilerde başka 
ve gerici iktidarların çok sık başvurabilecekle 
ri bir silahtır. Özetlersek; yasama organı, Anayasa'ya göre bu yasayı çıkarmak zorunda değil 
dir. Ama, yasa çıkmadıkça da, Anayasa'nın 
120 maddesindeki elkoyma yetkileri doğrudan 
uygulanamaz. Yasa boşluğu durumunda idari 
Anayasa'nın bu kuralına dayanarak elkoyma 
yoluna gidemez. Çünkü söz konusu kuralın 
son cümlesi, elkoyma yetkisinin kullanılabilmesini, sorunun bir yasa ile açık ve seçik olarak 
düzenlenmesi şartına bağlanmıştır. 

El koyma yetkisinde yasada yer verilmemesi 
fikri benimsenmese bile, gerek Üniversitelerarası 
Kurulun, gerekse hükümetin yapacağı bir başka 
şey daha var. Bunlar, eğer üniversite özerkliği 
konusunda gerçekten ilkeli bir tutum içindeyseler, o zaman, elkoyma yetkisinin kullanılmasını, "üniversitenin talebinin bulunması şartı"'na 
bağlayabilirler. Anayasa'da böyle bir hükmün 
bulunmayışı da bir hukuki sorun yaratmaz. 
Çünkü, daha demokratik ve özerklikten yana 
yasa düzenlemederinin Anayasa'ya aykırı düşeceğini savunmak, hukuk ve Anayasa mantığı ` 
nın kabul edebileceği birşey değildir. 

Sonuç olarak, Üniversitelerarası Kurul, ve 
hükümet, eğer gerçekten reform istiyorlarsa. 
dayanacakları güçleri de iyi bilmelidirler. Bu 
şekliyle ilerici ve demokrat kesimi tatmin etmekten uzak olan, hatta yer yer sakıncalı hükümlerle dolu bulunan tasarıyı yasalaştırmanın 
yolu, bu güçlerin sesine kulak vermek olmalıdır. Aksi halde tasarı gene geçebilir.Ama birkaç 
yıl sonra Türkiye toplumu yeniden bir üniversiteler kanunu aranışları içine girer. 


İLAN TARİFESİ 
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A j sil Drt 
Kürtier zengin bir folklor ve kültüre sahiptir. Yukarda İran'ın Mehabat yörelerinde bir düğünde 
halk oyunları oynayan Kürt köylüler görülüyor. 


Hakkari olaylarının gösterdiği gerçek 


“Doğu illerinde oku! açılma 
sı bu iller halkını uyandıracak, 
Kürtçülük gibi birtakım bölücü 
akımlarına yol verecekti P 
(DP'nin Doğuşu, Samet Ağaoğ- 
lu, s. 159) 

Bu sözleri uzun yıllar Genelkurmay Başkanlığı yapmış Mareşal Fevzi Çakmak söylüyordu, 
Yıllarca Türkiye bu kafa ile idare 
edildi. Ve bugün hâlâ Doğu Anadolu'nun yoksul köylüleri ortaçağdan kalma karanlıkların içinde ve toprak ağalarının baskıları 
altında yaşıyor 

Doğu Anadolu'da okul bile 
açmaya korkan gericiler, aynı 
zamanda koyu bir milli zulüm de 
uyguladılar. Doğu'da yaşayan 
yurttaşların Kürt olmaları ve 
Kürtçe konuşmaları bile baskı 
görmeleri için yeterli oldu 

Halktan ve özgürlükten korkan gericiler Kürtlerin aslen 
Türk olduklarını, Kürtçe diye bir 
dilin bulunmadığını iddia ediyorlar. Resmi beyanlarla bir millet 
“yok” edilebilir mi? Elbette edilemez. İşte bu yüzdendir ki, bir 
yandan bunlar söylenirken, bir 
yandan da Türkiye'de yaşayan 
milyonlarca insan sırf farklı bir 
milliyetten oldukları, farklı bir 
dil konuştukları için baskı altına 
alındılar. 

Oysa bu gerçek tarihsel ve 
sosyal bir olgudur. Kürtlerin varlıkları M.Ö. 2000 senelerine kadar dayandığı tarihsel belgelerle 
ortaya konmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet 
Kitapları Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan İslam Ansiklopedisin- 
de Kürtler hakkında şunlar 
söyleniyor: 

"Farsça gibi Kürtçe de Batı 
İran dillerinden kabul edilmektedir. Kürt dilinin Batı İran dillerine mensup olması, başlı başına 

| Kürtlerin İranlı kavimlerden sayılmasına temel teşkil edecek kadar kuvvetli bir delil addedilmektedir." (6. Cilt, Kürtler maddesi) 

Bu konuda uzun uzun tarih 
incelemelerine bile gerek yoktur. 
Bugün Türkiye'de yaşayan, yolu 
Doğu'ya düşmüş herkes bu gerçeğin farkındadır. 

Doğu Anadolu'daki ekonomik geriliğin, eşitsizliğin temelinde yatan iştebu ırkçı politikadır. Bu yollarla bir milletin uyanışı engellenebilir. mi? Bu yol 
başarılı olsaydı dünyada hâlâ 
ortaçağ hayatının hakim olması 
gerekirdi. Ve bugün Doğu Ana- 

i'dolu'da baskı uygulayanlar da 
sonuç olarak ortaçağdan kalma 
“toprak ağaları, şeyhler ve şıhlarla elele veriyorlar. 


Halkın üzerinde uygulanan 
baskılar, bugüne kadar tarihi 
tecrübelerin de gösterdiği gibi en 
başta emperyalistlerin işine yarıyor. Türkiye, Milli Kurtuluş Savaşını başlatırken, Mustafa Kemalin Anadolu'da ilk toplantısında, Amasya Mülakatında, şu 
karar alınmıştı 

"Kürtlerin serbestçe gelişmelerini temin için rki ve içtimai 
hukukları aynen kabul edildi. 
Böylece, yabancıların Kürtler üzerinde yapacağı propagandaların bu şekilde önünün alınacağı 
Kürtlere malum olması hususu 
belirtildi." (Madde 1) 


Emperyalistler Lozan'da sahtekarca Kürt milletinin "hamisi" 
kisvesine bürünerek genç Türkiye'yi parçalamak isterlerken, 
nönü, 'Büyük Millet Meclisi Hükümetinin her iki milliyetin de 
hükümeti olduğunu” söylüyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında 
Kürt halkı en.peryalistlerin o 
yunlarına yüz vermeyerek toprakları için, Türkiye için savaştı. 
Bu gerçeği Lozan'a katılan Türk 
heyeti şu sözlerle açıklıyordu: 

“Türk temsilci heyeti, Dünya 
savaşına ve bağımsızlık savaşına 
katılmış Türk ordusunun bütün 
komutanlarının, yurdun kurtu 
luşu için Kürt halkının yaptığı 
hizmetleri ve katlandığı fedakar 
lıkları saygı ve hayranlıkla belirttiklerini söylemeyi bir ödev olarak bilmektedir. Özellikle Sultana ve şimdiden ortadan kalkmış 
İstanbul Hükümetine karşı savaş- 
ta, düşmanlarımızın saldırısına 
uğramış Anadolu'nun çeşitli 
cephelerinin savunulmasında ol- 


duğu gibi... Aynı amaca varmak 
ve aynı ülküyü gerçekleştirmek 
için, Kürtlerle Türkler tam bir 
işbirliği içinde çalışmışlardır." 

Kurtuluş Savaşından çıkan 
bu tarihi tecrübe bile, emperyalistlerin tertiplerinin bozulması- 
nın ve iki halk arasında gerçek 
bir birliğin sağlanmasının ancak eşitlik jamgllnde olacağını 
göstermektedir. İşte bu yüzdendir ki, en başta emperyalistler 
bu birliği önlemek için milli 
düşmanlık ve eşitsizliği körüklüyorlar. Halkları birbirine düşman 
hale getirmeye çalışıyorlar. 
Böylece Türk, Kürt 45. milyon 
insanı hakimiyetleri altında tutmaya çalışıyorlar 

Son Hakkari olayları bu gerçeğin bir tekrarıdır. Ve bir kere 
daha Kürtlerin üzerindeki baskıların kimlerin işine yaradığı görülmüştür. 

Son olaylarda dikkati çeken 
bir husus da şudur: Kürtlere baskı uygulayanlar, esas tertipçilerin karşısında boyun eğmektedirler. Hakkari'de "Kanatlı 78" 
türünden tatbikatlar düzenleyerek halka gözdağı vermek isteyenlerin ağzından, bir kere olsun, bu olaylarda baş tertipci olan Rusya ve Talabani'nin adı 
çıkmamıştır. Hem de yazı dizisinde açıkladığımız gibi bu konuda ellerindeki bütün bilgi ve 
belgelere rağmen... 

ki halk arasında birlik en 
başta iki süper devlete karşı çıkarak, eşit ve adil bir düzen sağlayarak ırkçı baskıları ortadan 
kaldırarak sağlanabilir. Türkiye'- 
nin menfaatleri bunu gerektirmektedir. 


Emperyalistlerin halkları 
birbirine düşürme 
siyasetinin karşısında 
boyun eğen gericiler Doğu 
Anadolu'da Yaşayan 
Yurttaşların üzerinde 

ağ'r bir milli zulüm 
uyguluyorlar. Doğu 
Anadolu'da yapılan 
baskınlarda Yoksul Kürt 
köylüleri baskı ve Zulme 
uğradı, Yukardaki 
fotoğraflarda Doğu'da bir 
köye yapılan baskın 
sırasında köyün meydanına 
toplanıp, silah tehditi 

ile yere Yatırılan köylüler 
görülüyor. Biraz sonra evler 
kapıları kırılarak aranacak, 
köylü yurttaşlar baskı, 

ha karete uğrayacak ve 
dövülecekierdir. Bu 
dövülmeier zaman Zaman 
en vahşi işkenceler, sira 
dayakları, falaka atmalara 
Kadar varmaktadır. 


PETES e e RUSYANIN DOĞU T Rusya ve Ta la ba n j 


tekrar faaliyete geçti. 


TERTİPLERİ ÖNLEMENİ 
YOLU: iKi SÜPER DEVLETE KARŞI EŞİTLİ 
TEMELİNDE 45 MİLYONUN BİRLİĞİ 


Rusya'nın, o Talabani 
vasıtasıyla başlattığı kışkırtmaların ilk perdesi, 
Talabani'nin ezilmesiyle 
kapandı. Ama bütün oyun oynandı mı? 


Rusya, 
Ortadoğu'da veni bir 
yangını körüklüyor 


Ortadoğu bölgesinin 
dünya hakimiyeti için yarışan iki süper devlet için 
taşıdığı stratejik önem açıkga ortadadır. Bu bölge 
ve Türkiye iki süper devlet arasındaki rekabetin 
en fazla yoğunlaştığı yerlerden biridir. Rusya bölgeye hakim olmak ve Amerika'nın nüfuzunu kırmak istiyor. Amerika ise 
eski nüfuzunu korumaya 
çalışıyor, Kargaşalığın altında yatan da bu çekişmedir. Eskiden güçlü olan Amerika'nın elindeki 
silahlar bugün Sovyet sosyal-emperyalistlerinin eline geçmiştir. 

Moskova, Ortadoğu'da 
yeni bir yangını körüklemek istiyor. Başta Kürt 
halkı olmak üzere, bölgede yaşayan bütün halklar ve ülkeler için son derece tehlikeli bir oyun 
tezgahlıyor. Ayrıntılarıyla açıkladığımız olaylar 
bu planın ilk uygulamasıdır. Ama ne yazık ki sonuncusu değildir. Çünkü 
sosyal-emparyalistler 
bölgeye hakim olma 
amaçlarından vazgeçmiş 
değillerdir. 


ABD 
emperyalistlerinin 
siyaseti 


ABD * emperyalistleri 
uzun süre İrak'taki Kürt 
mücadelesini ''destekledilers. Ama onların desteği 
Kürtlere özgürlük ve demokrasi getirecek bir destek değildi. Çünkü, onlar 
için Kürtlerin mücadelelerinin kendi menfaatlerine yaradığı sürece bir 
değeri vardı, Nitekim 
Barzani'nin ABD emperyalistlerine dayanan politikası bu yüzden acı bir 
yenilgiyle sonuçlandı. 

KDP-Geçici Merkez 
Komitesi bu konuda şunları diyor 

"Kürt ihtilalinin. .. 
ABD ile yaplığı işbirliği 

Eylül ihtilalinin yok 
olmasında doğrudan rol 
oynayan bir elken olarak 
larihe geçecektir. 

“Amerikan yetkilileri- 
nin o sıralarda Kürt ihti- 


* lalini bir oyun kağıdı ola- 


rak udlandırdıklarını ve 
Amerika ile müttefikleri 
için Kürdistan'daki savaşın başarıya ulaçmasını 
sağlayacak, ya da bozguna uğrayacak düzeyde olmamasını, sadece Baas'ın 
gücünü yıpratacak düzeyde kalmasının en elverişli yol olduğunu bugün 
öğrenmemiz kalpleri sızlatacak bir durumdur." 

ABD emperyalizmi 
için Kürtlerin mücadeleleri o zamanlar Sovyetler- 
in etkinliği altına giren 
Irak'taki iktidarı yıprattığı sürece bir kıymeti 
vardı. ABD emperyalistleri "yardımı" kesince de 
Kürtler ağır bir darbe yediler. Bu yolla bir Kürt 
devleti kurulsa bile gerçekten bir özgürlük ve 
bağımsızlık o sağlanabilecek miydi? Hayır. ABD 
emperyalistleri desteğin- 
de kurulacak bir Kürt 
devleti, olsa olsa emperyalizme bağlı, toprak 
ağalarının iktidarda olduğu bir devlet olurdu. 


Rusya'nın hedefi: 
ülkelerin 
merkezlerine 
hakim olmak 


Peki ABD emperyalistleri bunları yaparken Rusya neler yaptı? 
Sosyal-emperyalistler 
başlangıçta Irak'taki Amerikan ve Ingiliz nüfuzunun kırılması, kendi 
etkinliklerinin artması amacıyla Kürtleri ''desteklediler." Irak üzerindeki 
nufuzları arttıkça ikili 
oynamaya başladılar. İstediklerini elde edince Irak hükümetinin Kürtlere 
saldırısını desteklediler 
Kürtlerin tepelerinde patlayan bonıbalar Rusya' 
dan gelmişti. 


© 


Bu amaclarına ulasmak için 
bugün Kürtlerin “dostu” maskesi 
takan Rusya, yarın onların 


kırılması için elinden geleni 
yapacaktır. 
Irak'ta yaşananlar 
unutulmamalıdır 


Sosyal-emperyalistler 
şimdi yine Kürtlerin 
"“dostu'' maskesini takınıyorlar. Onların amacı, 
Talabani gibi uşaklarıyla 
Kürt hareketi üzerinde etkinlik sağlamaktır. Onlar 
Kürtler üzerinde sağlaya 
cakları etkiyle bölgedeki 
Türkiye, İran ve Irak hükümetlerini tehdit etmek 
istiyorlar. Sosyal-emperyalistlerin esas amacı bu 
ülkelerin merkezine hakim olmaktır. Sosyal-emperyalistler bu amaçlarını gerçekleştirirlörse Ankara, Bağdat, Tahran ve 
Şam hükümetlerini Kürtlerin üzerine saldırtmak için ellerinden gelen herşeyi yapmaktan bir an bile geri durmayacaklardır. 
Irak'ta Kürt halkının yaşadığı gerçekler bunun 
en açık örneğidir, 


Bölge halklarına 
düşmanlık Rusya”nın 
işine yarıyor 


Kürt halkı, yıllardır 
acı çekmiş gün görmüş 


bir halktır. Onlar yıllardır 
bir gerçeği yaşadılar. Bu 
gerçek, emperyalistlerin 
aralarındaki mücadeleler- 
de Kürtlerin çektikleri acılardır. Zulme karşı tepkilerinin çeşitli gerici 
güçler tarafıhdan istismar 
edilmeye çalışılmasıdır. 


Önümüzdeki yıllar, 
sosyal-emperyalistlerin 
tertiplerinin de Kürt halkı için aynı tehlikeleri taşıdığını gösteriyor. Bu 
şartlarda aynı düşmanlara karşı aynı kaderleri 
paylaşan halk kitleleri 
olarak birleşmenin ve 
ortak mücadelenin önemi 
ortadadır. İki süper devleti bir yana bırakarak, 
bölge halklarına karşı 
düşmanlık yayan anlayışlar sadece halkları birbirine kırdırmak isteyen emperyalistlerin işine yarıyor. 

Moskova bir yandan 
yüzüne taktığı "sosyalistlik" maskesiyle halka şirin görünmek istiyor, 
ema esas olarak silah ve 
para dağıtarak etkinlik 


sağlamaya çalışiyor. Bu 
amaçla Rusya'nın Türki 
ye'de dağıttığı para mik 
tari daha şimdiden 
birkaç yüz milyon lirayı 
geçmiştir. Yüzlerce otomatik silah dağıtılmıştır. 
Rusya Kürtlerin içinde 
beşinci kol örgütlemeye 
çalışmıştır. Bakü Üniversitesinde Kürdoloji bölümünde ajanları ayaklanma dersleriyle eğiterek 
bölgeye salanlar onlardır 
Kolay ve çabuk yoldan 
amaçlarına ulaşabilmek 
için halkın üzerinde etkisi olan aşiret reisleri, 
ağalar, şeyhler ve şıhları etraflarında toplamak isteyenler onlardır. 
İşte Rus yanlısı revizyo- 


nistlerin dillerindeki 
"bağımsızlık" sözünün 
gerçek niteliği budur. 


Böyle bir hareket başarıya ulaşırsa Kürt halkını 
bekleyen bugünkünden 
çok daha ağır bir boyun 
duruktan başka bir şey 
olmayacaktır 


Hükümet, 
Rusya'ya karşı 
tutum almıyor 


Bütün bu olaylar cereyan ederken Türkiye hükümetinin tutumu ne olmuştur? Hükümet, Rusya 
ve Talabani'nin amacını 
bilmesine, bütün harekatı 
yüksek tepelerden izlemesine rağmen ve günü 
gününe istihbarat örgütlerinden gelen raporlarla 
bilgi sahibi iken gerçekleri açıklamaya cesaret edememiştir. Bu tutum, 


LA 


Rusya Kürtlerin üzerinde 
sağlayacakları etkiyle Türkiye, 
Iran ve Irak hükümetlerini 


tehdit etmek istiyor.Onların 
esas amacı bu ülkelerin 
merkezlerine hakim olmaktır. 


Rusya'nın kendini gizleyerek halkı aldatmasın- 
dan başka hiçbir şeye 
yaramamıştır. 

Ecevit bununla da kalmamış, devrimcileri "Amerika ve feodallerle işbirliği yaparak Türkiye'yi 
bölmeye çalışmakla" 
suçlamıştır. Bu iddiayı, 
bölgede “Talabani'nin harekete geçtiği günlerde 
Moskova ortaya atmıştı. 
Türkiye'deki Moskova 
yanlısı dergiler hiçbir belgeye dayanmayan bu 
iddiayı sürekli ortaya sürmüşler, ortamı karmakarışık bir hale getirmeye 
çalışmışlardı. 

Talabani'nin giriştiği 
macera ezildi. Ama daha 
bütün oyun oynanmadı. 
Genelkurmay çevreleri- 
nin yaptığı değerlendirmelere ve istihbarat örgütlerinin o hazırladıkları 
raporlardaki bilgilere 
göre, 18 Haziran Çukurca çarpışmalarında 174 
kişi esir edilmiş ve bu 
esirler KDP'liler tarafından Irak'a götürülmüş- 
tür. Bu çevreler, Talabanicilerin tekrar toparlanma çabası içinde olduklarını (o belirtiyorlar. 
Genelkurmay ' çevrelerinden sızan haberlere göre, Talabani'nin son yenilgisinden bonra, Suriye' 
de Kamışll'da ' toplanan 
300 kadar 'Talabanicinin 
Silopi yöresinden Türkiye'ye girdikleri ve Türkiye'de kalan taraftarlarını toplayarak Irak'ın 


Zano bölgesinde karargah 
kurmaya çalıştıkları öğrenilmişti Bu 


cevreler, 


l 


Mayıs 1978 çatışmaları sırasında Ecevit, Hakkari ve Şemdinli'ye gitti. Şemdinli halkı en güzel milli krya- 


fetlerini giyerek, milli oyunlarla onu karşıladı. Başbakandan baskıların kalkmasını ve eşitsizliğin düzeltil., 
mesini istediler. Ecevit "Doğu halkından bir tehlike gelmediğini" söyledi. Birçok vaadlerde bulunarak 


Ankara'ya döndü. 


katta askeri birliklerin çoluğuçocuğuyla bir aşiret halkını yok etmesi canlandırıldı. Kadın ve çocuk kıyafetine sokulan askerler birer birer Kürtçe "Yandım anam" diye bağırarak yere düşüyordu. Ecevit'i en iyi 
bir şekilde ağırlamaya çalışan Hakkari halkına Hükümetin hediyesi ''Kanatlı 78" oldu. Halka yönelen bu 
baskılarla birlik ve kardeşlik nasıl sağlanacak? 


Talabani'nin öncelikle esirleri ve silahları geri almak için harekete geçe 
ceğini söylüyorlar. Bölgede tekrar geniş çaplı 
çatışmaların başlaya” 
bileceğini ifade eden istihbarat raporlarına göre, bu harekatların başlama tarihi Mayıs 1979' 
dur. 

Bunlar halktan gizlenen bilgilerdir. Fakat bir 
de Doğu'da yaşananlar 
var ki bunların artık gizlenecek bir yanı kalmadı. o Talabaniciler, faa 
liyetlerini tekrar hızlandırdılar. Tekrar Suriye' 
den komutanlar geliyor. 
Talabaniciler tekrar güç 
toplamaya (o çalışıyorlâr. 
Suriye'den gelen üç kişinin Uludere mevki'inde 
kamp kurup, silah 've 
para dağıtarak tekrar aadam bulmaya çalıştıkları halk tarafından tespit 
edildi. 


Eşitlik ve özgürlük 
temelinde 
45 milyona birliği 


Ecevit "birlik ve kardeşlikten" bahsediyor, 
Ama gerçek kışkırtıcıların üzerine cesaretle 
gidemeyen hükümet çareyi halkın üzerindeki 


baskıları daha arttırmak- 
ta arıyor. Hakkari gezisi 
sırasında en güzel kıyafetlerini giyerek, kendisini 
milli oyunlarıyla karşılayan halka, hükümetin 
hediyesi "Kanatlı 78" 
oluyor. Rusya'nın bölü- 


‚cü faaliyetleri karşısında 


seslerini çıkaramayanlar 
yoksul Kürt köylüleri 
karşısında aslan kesiliyorlar. Rusya'nın kışkırtmalarının o sorumlu 
su Kürt halkı mıdır? Halkın üzerinde baskılar arttırılarak olaylar önlenebilir, birlik ve kardeşlik 
sağlanabilir mi? 

Halka yönelen baskilarla , kışkırtmaların ve 
karışıklıkların önü alınamaz. Tam tersine bu 
tutum en başta bölgede 
karışıklığı daha da artırmaya çalışan Rusya'nın 
işine yarıyor. Rusya Kürt 
halkının üzerindeki baskilardan milli ayrılıkları derinleştirmek için yararlanmaya çalışıyor. Böyle 
bir kargaşalığın pususuna 
yatan bir diğer karanlık 
güç de MHP ve Kontrgerilladır. Bütün umutlarını 
halkın içindeki çatışmaların keskinleşmesine 
bağlayan bu güçler, 
Türk'ü Kürt'e, Sünniyi Aleviye düşman ederek, 
Türkiye'deki anarşiyi körüklemektedir. Kışkırtmaların önünün alınması 
için halkın değil bu kaynakların kurutulması gerekir. Bunun için de iki 
süper devlet karşısında 
boyun eğmek değil, onların karşısına cesaretle 
dikilmek gerekir, 

Son olaylar ve gelişmeler önümüzdeki dönemde bölgemizde sosyal-emperyalistlerin daha da azgınca tertiplere (o girişeceklerini gös 
teriyor. Ancak bu tertipler boşa çıkarılabilir. 
Bunun da bir tek yolu vardır; Türk-Kürt, 
Alevi-Sünni o Türkiye'de 
yaşayan 45 milyon insa- 
nın iki süper devlete karşı sağlam birliğini kurmak... Bu ise ancak iki 
siper devletin karşısında bağımsızlığımızı korumada kararlı bir tutum 
alarak, eşit, adil ve de 
mokratik bir ortamı gerçekleştirerek o sağlanabilir, 

Amerika ve Rusya'nın 
ne olduğunu Kürt halki 
canı ve kanı pâhasına yaşadığı tecrübelerle öğrendi. Kimsenin onları Rusya'nın karanlık emelleri 
peşinden sürüklemeye 
gücü yetmeyecektir. Bugün en önce kendileri üzerinde pazarlık yapılan 
Kürt halkının menfaati 
olmak üzere, bölgedeki 
bütün halkların ve ülke 
lerin menfaati başta Rusya olmak üzere iki süper 
devlete karşı bir kale 
gibi birleşmekten geçi” 
yor. Bütün halkı ve hükümeti tekrar uyarıyoruz: 


Kuzey'den gelecek tertiplere dikkat. . . 


